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ARTIK HEPİMİZ FİLİSTİNLİYİZ 


ŞEYTANLAŞTIRMAK, MARJİNALİZE ETMEK, SUÇA ÇIKARMAK 


SOYKIRIMIN 10 ETABI 


GenocideWatch.net'ten Gregory Stanton, 2012'de "10 aşama" başlıklı bir makale yazdı. 
Tarihsel olarak meydana gelen çoğu soykırımın izlediği tipik prosedürün ana hatlarını çizen "soykırım". Bu sunum, bu aşamaları 
Beyaz ırkın mevcut ve devam eden Yahudi soykırımı ile ilişkilendirmeye çalışacak ve bu, beyazların kendilerine ne 
yapıldığını daha iyi anlamalarını sağlamayı amaçlayacaktır. ve biyolojik bir grup olarak beyazların ve kültürünün kasıtlı olarak 
silinmesini kolaylaştıranları cezalandırmak ve süreci kısaltmak için harekete geçmeleri için onları şok etmek Yazar, bu sunumun 
ne olduğunun yeterince farkında olmayanlara yayılmasını talep ediyor. yeterince insanın beyazların hayatta kalması için tavır alması 


umuduyla onlara yapıldı. 


Stanton'ın makalesinde öne sürdüğü 10 aşama şunlardır: 


1) 'Sınıflandırma'": "biz ve onlar"; 2) 'Sembolizasyon': "tanımlayıcılar gruba uygulanır (örneğin, 'köleci' ve 'sömürgeci"); 3) 
"Ayrımcılık": "gruba karşı sistematik ayrımcılık; 4) İnsanlıktan çıkarma: "grup, haşarat; hayvanlar veya hastalıklarla eşittir"; 5) 


'Organizasyon': "özel birimler 


ayrımcılığı dayatmak için yaratılmıştır"; 6) "Kutuplaşma": "kitleleri gruba karşı döndürmek için kullanılan propaganda";7) 
"Hazırlık": "İnsanları gruptan uzaklaştırmak veya 'yeniden yerleştirmek' için resmi eylem"; 8) "Zulüm": " öldürme başlar, deneme 
amaçlı katliamlar, mülk hırsızlığı dahil"; 9) "İmha": "Sistematik yok etme, artık insan sayılmayan grup"; 10) "İnkar": 


"Soykırım yoktu"(örn.holodomors) 
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1) 'Sınıflandırma'": "Biz ve Onlar" Toplumun söylemi, soykırım için hedef alınan grup ile buna karşı çıkan grubu 


uzlaşmaz bir ayrım veya karşıtlık olarak gösterecek şekilde değiştirilir: 


"Biz ve Onlar" ve bu temelde, bir grubun veya diğer grubun yanında yer alma meselesidir. Kripto yahudi George 


W. Bush'un 9-11 dolaylarındaki retoriği, "ya bizimlesin ya da teröristlerle birliktesin"; 


"Ya bir teröristsin ya da bir özgürlük savaşçısısın" ve mesajı iletenler 'biz". 


Medya ve akademik sistem ve ayrıca tüm yayın kuruluşları (dergiler; gazeteler; süreli yayınlar) sıkı 
sıkıya Yahudilerin elinde olduğundan ve belki de birkaç puan onların kontrolünde olmadığı için (942-4), 'biz' ya 
da 'biz' anlamında söylenenler, bütün bilgi organlarını neredeyse tamamen kontrol eden yahudiler demektir. 
Bugünün toplumunda terörist olarak karalananlar, dünyayı birleşmiş milletler ve merkez bankası sistemi 
aracılığıyla kontrol eden Yahudi kabalının nefret ettiği ve güçlerine yönelik bir tehdit olarak ortadan kaldırmak 
istedikleri kişilerdir: Kolektif olarak beyaz insanlar en önemli tehdittir, Ortadoğu'daki Araplar da siyahlar 
ötekidir, dolayısıyla bu grupları hedef alan savaşçı retorik ve eş zamanlı olarak -bu gruplar tarafından mağdur 
edilen- Yahudilerin bir kurban grup olarak tasvir edilmesi, uzlaşmaz bir 'biz' ve 'onlar' ilişkisel dinamiği 
oluşturuyor. beyazları ve diğer iki grubu kavgacı saldırgan veya kötü adam olarak ima eden düşmanlık. Bu retorik, 
tüm bilgi organları tarafından viral bir şekilde ve her yerde yaygın bir şekilde yayılıyor, öyle ki, Yahudi olmayan 
Yahudiler, muhalefetlerine saldırmak ve onları baltalamak için bir araç olarak kullanıyorlar, muhalefetlerini 
olumsuz bir şekilde kurmak için klasik olarak 'bize karşı onlar" ikiliğinin tekrarı yoluyla şartlandırılıyorlar. ışık 
(hedef grubun 4. aşama 'insanlıktan çıkarılmasını' yansıtır). Bu propagandayı etkili bir şekilde yaymak ve mesajı 
hedef kitlenin zihnine yerleştirmek için (yahudilerin 'şabo goyim'i, onların yararlı aptalları) özel etiketler 


hazırlanmış ve soykırım sürecini kolaylaştırmak için bu gruba yansıtılır. 


Bu aşama 2) 'Simgeleştirme'dir. 'Yahudi aleyhtarı' (Yahudilere karşı eleştirel veya muhalif) gibi terimler; 
'anti-semitizm' (bir antisemit davranışı - Yahudiler tarafından uydurulmuş bir tarih olan sözde 'İncil'de 'semit' 
olduklarını iddia eden veya 'şem'den türetilen Yahudilere karşı eleştirel/muhalif bir eylem) kendileri) Yahudileri 
'baskı' ve 'zulüm' kurbanları olarak göstermek için türetilmiştir. 'Beyaz üstünlüğü' ve 'beyaz üstünlükçü' gibi diğer 
terimler, onları yalnızca Yahudilere karşı bir düşmanlık değil, aynı zamanda üstünlüğün gizli bir nedeni olarak 
saldırgan bir biçime sahip olarak tasvir etmek için uydurulmuş ve hedefe yansıtılmıştır. Bu genellikle, 

Yahudilerin üstünlüğü beyazlara yansıtılacak ve beyazların mağduriyeti Yahudiler tarafından arkasına 


saklandıkları kalkanları olarak kamulaştırılacak şekilde gerçeklerin tersine çevrilmesi şeklini alır. 


Beyazların kültüründen türetilenler gibi diğer semboller ahlaksız olarak tasvir edilir ve 
bu sefer yahudi soykırımı sürecinde 'suçlu', yahudi kontrolündeki güç yapısı tarafından yasa dışı ilan edildi ve 
alenen teşhir edilmeleri veya hatta özel olarak ele geçirilmeleri halinde bunları sergileyen veya elinde 
bulunduran kişinin hayatını tehdit eden koşullara tabi tutması, örn. iş kaybı; mali cezalar; Kendilerinden nefret 
etmeleri için beyinleri kirletilmiş ve onlara zarar vermeleri için özgür irade verilmiş, şiddet yanlısı beyaz olmayanlarla 


birlikte hapsedilme. Beyazların kültürü bu nedenle şiddet ve suçla ilişkilendirilir, öyle ki yasadışı hale gelir ve 
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Beyazlar dahil herkes tarafından istenmeyen, tiksindirici, tiksindirici vb. kimliklerini korumak için, 
birleşmiş milletler tanımına göre soykırım eylemi. 


Beyazların bu şekilde aşağılanmasıyla ilgili olarak medyada sürekli davul sesleri 
popüler zihnin grubu -beyazları- olumsuz bir şekilde görmeye şartlanması ve beyazlar da dahil 
olmak üzere halkın ayrımcı davranışlarını teşvik ediyor. Bu, 3. aşamanın (3) başlangıcıdır; kültürü 
ve kendileri karalanan grubun, tarihlerine saldırı ve tahrif etme yoluyla sistematik olarak ayrımcılığa 
uğraması, halkın zihninde grubun tamamen kötü olduğu imajını yaratması, ahlaksız, aşağılık veya 
aşağılayıcı. 


Bu, ele alınan vakada beyazları zararlı ve kötü niyetli bir şekilde beyaz olmayanları köleleştiren 
ve toplumlarını sömürgeleştiren iblisler olarak belirleyen 'insanlıktan çıkarma' aşamasıdır 4), ancak 
böyle bir süreç büyük ölçüde Yahudiler tarafından planlanmış ve kışkırtılmıştır ve -Beyazlar, Beyaz 
etkisinin dayatılmasından (yahudi kontrolüne rağmen) daha fazla yararlandı. 

Beyazlar da, özellikle şu anda (2020), yalnızca genetik bir mutant veya büyük bir değeri olmayan ve 
bunun yerine tamamen negatif bir değere sahip olan kusurlu bir varlık olarak tasvir ediliyor. Harvard'dan 
sözde entelektüel profesör Noel Ignatiev'in dediği gibi, ırkın ve beyazların uzantısı olarak yalnızca biyolojik 


bir kurgu olduğunu ve gerçekliği olmadığını iddia ederek 'Beyaz ırkı ortadan kaldırın". 


Dolayısıyla, bu varsayılan Yahudi otoritesinin niyeti (sarmaşık birliği profesörü olmak) 
bir halk grubunun varlığını inkar etmek, birleşmiş milletler tanımına göre soykırım eylemidir. 
Yahudilerin bilgi organlarında, en üst düzeyden en alt düzeye kadar (akademiden sinemaya ve müziğe) 
beyazların tasviri, beyazları en kaba, çekici olmayan ve aşağılayıcı ışık altında tasvir eden her 
zaman insanlıktan çıkarıcı bir niteliktedir: beyaz adamlar ibne (bilen) olarak tasvir edilir. sodomi 
eylemi çoğu insanda tiksinti uyandırır), yaşlı, sakat, toplum için tehdit oluşturan şiddet ve akıl dışı 
eğilimlere sahip geri zekalı karakterler ve dolayısıyla suçlu sayılma ahlaki buyruğu taşıyan yarı 
'suçlu' bir karakteri temsil eder. Aptal olarak tasvir edilen beyaz dişiler; kontrol ucube; irrasyonel; 
dolaylı olarak önyargılı ve 'ırkçı', yani. beyaz olmayanlara ve Yahudilere karşı olumsuz bir tutum veya davranışa sahip 


Bu elbette sadece medyadaki bir tasvir. Böyle bir tasvir zihinlere kadar uzanır. 
ve nihayetinde beyaz olmayanların ve hatta kolektif olarak beyazlara ve özellikle her yaştan beyaz 
erkeklere karşı önyargı sergileyen ve böylece onlara zarar veren (psikolojik taciz; 
öğretmenler, işverenler ve çalışanlar tarafından marjinalleştirme ve karalama) beyazların eylemlerine. 


5) Bu genelleştirilmiş davranışsal önyargı demeti, sonunda gruba karşı yasalar ve/veya politikalar 
oluşturan yasalarla kodlanır: ABD'de pozitif ayrımcılık ve tüm beyaz erkeklere iş fırsatlarını ya zorla 
çalıştırılacak şekilde reddetmek için benzer beyaz karşıtı yasalar. çekici olmayan veya 

kendilerine uygun olmayan işlerde çalışmak (örneğin, profesyonel olabilecek beyaz adamlar anonim 
ofis çalışanları düzeyine indirilebilir; ofis çalışanları olabilecek kişiler hizmet sağlayıcı düzeyine 
indirilebilir, vb. genel olarak beyazın durumu ve işlevi 
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erkekler); beyaz olmayanların tüm örgütlere ve gruplara ve fiziksel yaşam alanlarına katılımı 
reddedilemeyecek şekilde beyazların örgütlenme özgürlüğünün reddi, öyle ki beyazlar yasal olarak her 


zaman beyaz olmayanlarla çevrili olmaya zorlanacak, en iyi ihtimalle küçük gayri resmi toplantılar dışında . 


6) 'Kutuplaşma', 1. aşama olan 'bize karşı onlar'ın hızlanması olarak daha fazla gerçekleşir; öyle ki, 
beyazlar hain 'herkesin düşmanı! olarak tasvir edilir ve dolayısıyla kimliği istenmeyen ve dolayısıyla 


Yok edilmesi gereken bir miazmanın özelliği. Bu soykırım retoriğinin daha açık bir biçimde 


7) 'Hazırlık': "Gruptaki kişileri uzaklaştırmak veya 'yeniden yerleştirmek' için yapılan resmi işlem". Birleşik 
Devletlerde öne sürülen balkanlaştırma gündemi bu role hizmet ediyor ve neredeyse kesinlikle Yahudilerin 


beyazları atalarının yarattığı toplumlardan marjinalleştirme ve dışlama niyeti. 


Bu, beyazların yaşadığı dünyanın tüm önemli yerlerinde zaten yaşandı. 
beyaz olmayanların daha önce beyaz olan topluma kasıtlı olarak ithal edilmesi, beyazların topraklarından 
etnik temizliğini etkili bir şekilde sağlayarak, beyazları kendi topraklarından kovmanın gizli bir yolu. Beyaz 
olmayanlara eşlik eden kaçınılmaz suç ve şiddetten (ve mikro saldırganlıktan) uzakta yaşam alanlarını 
korumak için beyazların şehir içlerinden kaçtığı tüm alanlarda hükümet veya özel STK'ların kurulması, 
gönüllülüğü inkar ettiği için bir başka soykırım mekanizmasıdır. beyazların ayrı bir etnik grup olarak 
korunmasını engelleyen kanunla dernek ve münhasır bölge. Baskıyla mücadele adına ağırlıklı 
olarak beyaz bir bölgede beyaz olmayan münhasır yerleşim bölgesinin kurulması örneği (beyazların, 
Yahudiler ve beyaz olmayan köleleri tarafından üst sınıf beyazlarla sömürgeleştirildiklerinde, ezildiklerinde 


ve sömürüldüklerinde zalimler olduğunu ima eder. süreci kolaylaştıran shabbos goyim). 


Böylece 7. aşama, beyazların yarattığı tüm ülkelerde halihazırda devam etmekte ve kaçınılmaz olarak 8'e doğru ilerlemektedir) 
"Zulüm": "öldürme başlar, mülk hırsızlığı da dahil olmak üzere deneme amaçlı katliamlar". Bu, tüm beyaz 
ülkelerde olmasa da çoğunda üstü kapalı bir düşük ölçekte devam ediyor, suç istatistiklerinin tahrif edilmesi 
ve cezai yaptırımların önemsize indirilmesi yoluyla Yahudilerin elindeki tüm bilgi organları tarafından 
küçümseniyor, yalnızca reddediliyor ve görmezden geliniyor. beyaz suçlular, şiddet suçlarının (saldırı; 
tecavüz; cinayet; soygun; B&E, vb.) beyaz kurbanlarına karşı. Bu nedenle, öldürme zaten başladı, ancak 
askeri ölçekte bir saldırı düzeyine ulaşmadı, ancak çok yakında tüm beyaz ülkelerde beklemede olduğu 
neredeyse kesin. Çiftliklerin düşük dereceli baskınları, 1960'ların zenci isyanları gibi eylemlere ek olarak, 
Yahudilerin ve onların vahşilerinin şiddetli saldırganlıklarını genellikle nasıl başlattığıdır ve şu anda 
siyahların yaşamı önemlidir terör örgütü ile. Bu, baskıyla mücadele adına bir maskeleme ya da 'yardım 
çığlığı' ama gerçekte bu, beyazlara yönelik şiddet dayatmanın bir kılıfından başka bir şey değil. 8. aşama, 
beyaz toplumla arasındaki engelin ince ucu olarak tanıtıldı ve biyolojik kollektif bir grup olarak beyaz nüfusa 
Yahudi kabalı tarafından yeterli baskı uygulandığında beyaz ırkın yaşam çizgisini kesmekle tehdit ediyor. 
Bu, hızlı bir geçişe yol açar 
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9) 'İmha": "Sistematik yok etme Grubu artık insan olarak kabul edilmiyor". Açıkçası bu noktada beyazlar, Yahudi kontrolündeki 
medyada artık insan olarak temsil edilmiyor (eğer kabul ediliyorsa) ve bu nedenle, kolektif bir grup olarak beyaz nüfusa karşı 
önleyici bir saldırı için sahne hazır. Yahudilerin Çinli ve Rus paralı askerlerini ve beyaz olmayan köleleri beyazlara karşı yöneten 
cihatçıları çalıştırma girişimi, Yahudilerin zaten tüm beyaz toplumlara getirdikleri, Yahudilerin saldırıyı yönetmesi ve insansız 


hava araçları ve uydular aracılığıyla çatışmayı mikro düzeyde yönetmesi ile başarılı olursa, gerek kalmayacak için 


beyazların ilgilenmesi gerekenler: 


10. aşama) 'İnkar": "Soykırım diye bir şey yoktu, bu sadece bir komplo teorisidir" çünkü onlar sadece mezarlıklarının üzerinden 
yukarıdan bakan ruhları ile var olmayacaklar. Beyazların anısına saygısızlık etmek dışında, Yahudiler ve köleleri tarafından oraya 


hiçbir kitabe yerleştirilmeyecekti. 


Bu nedenle, tüm beyazların sadece sözle değil, aynı zamanda gayretle çalışması zorunludur. 
iflah olmaz düşmanları yahudi tarafından onlar için hazırlanan soykırıma karşı eylem yoluyla. Resmi olmayan ve gayri 
resmi olarak örgütlenmeye başlayın; topluluklar ve bağlantılar kurmak; güvenli bir savunma oluşturmak; bunun ve yahudinin 
gerçekleştirmeye çalıştığı olaylarla ilgili diğer içeriğin viral kopyası yoluyla düşmanı yahudiyi ifşa edin. Memler yapın ve bunları 
broşürlere ve çıkartmalara yazdırın ve bu "Beyaz Yahudi Soykırımı" mesajını olabildiğince gizli ve herkesin erişimine açık hale 


getirin. 


Yahudilerin düzenlediği beyaz soykırımın 8. aşaması şu anda beyazların üzerinde ve ajanları ya ifşa edilecek ve karşı 


çıkacak ya da beyaz ırk için bir soykırım olacak. 


GÜNEY AFRİKA REDUX 


Afrika'nın dekolonizasyonunun devamı Beyazların üzerinde - ancak bu sefer anavatanlarında, yani beyazların 
amaçlanan 'sömürgeden çıkarılması', Beyazların kendi ülkelerinde kasıtlı bir soykırımı ve o kadar 'sömürgeden arındırılmış' 
olduğu anlamına geliyor. hayatlarını savunmak için yetersiz güçleri vardır ve hafızalardan silinirler. Bu, gerçek tiyatronun 
yönetmenleri olan Yahudiler ve masonlar ile onların alt düzey köleleri (Hıristiyanlar; liberaller ve beyaz olmayanlar) için 


Rodezya ve Güney Afrika'nın devamı niteliğindedir. 


Afrika'nın dekolonizasyonu, eşitlik kisvesi altında, seküler hümanizmin, eşitlikçiliğin 'haklar' temelli söylemi altında 
başladı; Bu söylemin işlevi, Beyazların yüzlerce ve çoğu durumda binlerce yıl önce Afrika'da işgal ettikleri topraklarından (Mısır; 
modern Etiyopya'daki Sabaen uygarlığı; Somali'nin yaşadığı Sümer kolonisi Punt) şiddet yoluyla çıkarılması amacına hizmet etti. 
ve Eritre artık yer almaktadır; Fas; Libya; Mali vb., vb.). ama son yüzyılda modern mühendislik ve teknolojiyi kullanarak yeniden 


yarattılar. 


Beyaz adamı beyaz olmayanlara medeniyet armağanı vermeye ve onları basitçe katletmemeye veya 
kendilerinden tamamen ayırmamaya (bu ve beyaz olmayanları istihdam etme ve onun zahmetli işini yapmaktan kaçınma arzusu) 


yönlendiren şey, Hıristiyanlığın patolojik özgeciliğiydi. 
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kendileri); Afrika kolonilerinin çoğunda Beyazların gönüllü olarak katlanıp dağılmasına ve zencilerin 

yarattıkları tüm serveti (madencilik, çiftçilik, altyapı vb.) mülk sahipleri, geçim aracı olarak Beyaz dış yardıma 
(yahudiler tarafından beyaz toplum hükümetleri üzerindeki kontrolü yoluyla çalınan) güvenerek kendi türlerinin 
boşa gitmesine izin verirken, özetle kendilerini bireysel olarak satmaya ve zenginleştirmeye devam ettiler ve 


yaşarken nüfuslarını pasifleştirdiler. hediye edilmiş topraklarda, köşklerde ve saraylarda kralların yaşamları. 


Şimdi beyaz nüfusun Afrika'da yarattığı topraklar harabeye döndü, çürüme ve çürüme onların yokluğuyla 
ve güçsüzlükle orantılıydı, öyle ki bir zamanlar Afrika'da beyazlar tarafından kurulan, Roma ve Yunanistan'ın 
suretinde yapılan şanlı toplumlar, çürümüş toplumlar haline geldi. arşivlerde tutulan ve gerçek zamanlı olarak 
fiziksel biçimde tutulan yıpranmış, sararmış fotoğrafların kalıntıları, gençliğinde çekilmiş fotoğrafı durumlar 
arasındaki keskin zıtlığı gösteren yaşlı bir kanser hastasına benziyor. Beyazların yönetimi altında Afrika kıtası, 
büyüyen ve gelişen bir büyüklük vaadiydi; ıstakoz ve doeurves bereketinde sürünen hamamböcekleri olarak 
cömert servetini işgal eden, onları açgözlülükle yutan ve daha fazlasını yaratan beyaz olmayan zenci vahşiler için 
bir nimetti. kırıntıları bitirmek için soylarının. Bugün Amerika ve aynı zamanda Beyazların yarattığı diğer tüm 
anayurtlar (Avustralya'dan Fransa'ya vb.), aşağıda özetlenen süreci takiben Afrika kolonilerinin dekolonizasyonunun 


başlangıcındaki duruma benzer bir duruma düştü: 


1) beyaz olmayanlara eşit haklar tanıyarak, onları, bölgenin haklı yeri olan Beyaz yaratıcılar pahasına 
güçlendirmek (Locke'un mülkiyet hakları teorisine göre, emeklerini toprakla karıştırarak ve böylece mülkiyet elde 
ederek). parlamenter demokratik bir ideolojiye/siyasi sisteme dayalı eşit haklara sahip olmak, beyaz 
olmayanların yalnızca savurgan vahşiler olarak karakteristik rollerini yerine getirmeleri ve yapabildikleri ölçüde 
beslenmeleri ve orantılı olarak üremeleri gerektiği anlamına geliyordu (refah ve yardımlarla ne kadar çok 
beslenirlerse, kendi türlerinden daha fazlasını tasarladılar ve bu, buna göre daha da yoksullaştırılan ve 

shabbos goy beyaz üst sınıf ırk hainlerinin aracılığıyla yerlerini vahşilere bırakan Beyaz işçi sınıfı pahasına: 
masonlar, Hıristiyanlar ve liberaller). Böylece beyazlar başlangıçta 'eşitlik', 'insan hakları' vb. duygusal kisvesi 


altında güçsüzleştirildi. 


2) Beyaz olmayanların beyinleri, Yahudilerin fin de siecle döneminden beri kontrolünü ele geçirdikleri ve o 
zamandan beri Beyaz'ın moralini bozmak için İkinci Dünya Savaşı'nın travma temelli zihin kontrolünü giderek 
artan bir şekilde kullanan Yahudi medyası ve akademik sistem tarafından beyinleri yıkandı/beyinleri kirletildi. öyle 
ki, 'ayrıcalıkları' için iddia ettikleri günahların kefaretini ödeme aracı olarak beyaz olmayanlara daha da 

büyük güç tavizleri ve 'eşit fırsat' vermeye istekliydiler. Bu, bir çöplükte çömelmiş ve akşam yemeği için bir 
tepeden termitler toplayan kaba bir vahşiden daha fazla güce ve maddi zenginliğe (kendileri tarafından 
yaratılmış) sahip olmak anlamına gelir. Böylece beyaz olmayanlara (Afrika ve Amerika'daki zenciler, 

yaşadıkları tüm Beyaz ülkelerdeki çeşitli melezler ve çamurlar), o zamana kadar yalnızca bu konumların beyaz 


yaratıcılarına açık olan belirli sosyo-ekonomik konumları elde etmeleri için özel ayrıcalıklar verildi; 
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3) bu noktadan itibaren Yahudiler Beyaz nüfusa kaşlarını çatmaya ve çekiçle vurmaya devam ettiler ve genellikle 
kadınlara ve kiliselere hitap eden duygusal retoriklerini kullanmaya devam ettiler (hepsi kadın zihninde, dişil bir 
bilinç dengesizliği - sebepsiz tüm duygular) Beyaz nüfusun bilincini manipüle etme ve onları daha fazla 

yerinden etme ve güçsüzleştirme, onları işsiz, evsiz ve yetersiz beslenme ve hastalık vb. yoluyla kaçınılmaz sonuç 


olarak ölüme yol açan bir serserilik durumuna getirme mekanizması olarak; 


4) Güney Afrika'da yaşanan bir sonraki aşama, beyaz olmayan kitlelerin (bu durumda ve tüm Afrika kıtası söz 
konusu olduğunda zenciler) beyaz nüfusa karşı açık şiddete daha fazla kışkırtıldığı aktif devrimci aşamaydı. 

aynı anda moralleri bozuldu (özellikle Hıristiyanlık tarafından ama büyük ölçüde solculuk onun modern 

varyantı tarafından) ve böylece beyaz olmayan taleplere boyun eğmeye şartlandırıldı. Bu, tüm rejim 
değişikliklerine ve kaçınılmaz olarak beyaz nüfusun açık işkence, cinayet ve/veya fiilen köleleştirilmesine yol açtı. 
Beyaz olmayanların dünya çapında isyana, yağmalamaya ve Yahudilerin akıllarına, kolektif bilinçlerine 
hatırlaması kolay tek heceli ifadeleri tekrarlayarak yerleştirdikleri iddia edilen geçmişteki tarihsel adaletsizlikler için 
tazminat talep etmeye kışkırtılmasıyla şu anda devam eden durum budur: 'slav- ry"; 'sömürgecilik' vb. 1970'lerden 
bu yana Beyaz nüfusun iradesine karşı veya rızası dışında, Yahudi hesabına göre yeterli sayıda kişi gizlice ve 
dayatmayla getirildiğinden beri aynı süreç yaşandı. Yahudi politika yapıcılar tarafından yaratılan ülkeler. Artık 4. 
aşama, Yahudilerin küresel egemenlik gündemindeki rolleri esas olarak Beyaz adama fırlatılacak olan beyaz 
olmayan vahşi sürülerin istihdamı (sevk edilmesi) yoluyla Beyaz nüfusa karşı aktif, şiddetli devrimin aşamasıdır. 
ikincisini yok etmeye ve her türden ırk haininin kalıntılarını, enerji vampirleri olarak besleyebilecekleri 

genetik goolash'ın damıtılmış bir ürünü (ruhani İsrail)) olarak gördükleri şeye (((ruhani İsrail)) karıştırmaya 


çalışmak. 


Rahowa - Irksal Kutsal Savaş - doruğa ulaştı ve üniforma ten renginde 


ya beyaz ırk kendini öne çıkaracak ve yahudi ve onun yardakçılarına karşı kendini savunmaya çalışacak ya da 
yeryüzünden silinecektir. Afrika'nın dekolonizasyonundan bir ders çıkarılabilir. 


Kıta, 4 aşamalı bir operasyonun ardından: 
1) beyaz olmayanlara eşit muamele ve güce sahip olmaları için eşit haklar vermek; 


2) beyaz olmayanları 'fırsat eşitliği' yasama önyargısıyla güçlendirmek, böylece beyaz nüfus JOG'nin (yahudi işgali 
hükümet sistemi) vaazlarını uygulamaktan kaçınamaz ve böylece orantılı bir güç ve yerine getirme kaybına uğrar. 


eşitlikçi nicel ideolojinin yalanlarına (bir adama bir oy); 


3) 2)'deki gibi sadece pratik olarak değil, beyaz olmayanlara beyazlar pahasına teorik olarak daha büyük haklar ve 


ayrıcalıklar tanıyan taraflı yasalarla beyaz olmayanları yasal olarak güçlendirmek. Buradan dördüncü aşama olur; 
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4) yani beyazlara, mülkiyete ve kültüre karşı açık şiddet, ters sırayla: Beyaz kültürüne karşı şiddet; beyaz mülkiyete 
karşı; ve elbette daha önce ve tüm aşamalar boyunca yalnızca gayri resmi ve gizlice maruz kalmış olan halkın 
kendilerine karşı, artık beyaz olmayanların beyazlar tarafından işlenmesi durumunda suç teşkil edecek bir şey için 


asgari düzeyde veya hiç yasal ceza almaması yoluyla fiilen resmi politika haline getirildi. 


Beyaz nüfus yaşamaya ve bağlanmaya alıştıkları kaba yaratık konforlarına hiç değer veriyorsa (biri 
ruhsal veya ruhsuzlaştırılmış bir anlamda, şeytani bir anlamda takıntılı diyebilir), en iyi şekilde aşağıda ana hatları 


verilen şablonu izlemeleri gerekir: 


1) para bazında değil biyolojik kimlik bazında kendilerini sistemden ayırmaya başlarlar -çünkü sayıların gücü vardır 
ve para bir banka hesabındaki somut değil, yalnızca bir dizi soyut miktardır, biyolojik varlık ve bunlardan birkaçı (yani 


insanlar); 


2) mahalle gözetleme teşkilatları veya güvenlik şirketleri kisvesi altında sivil savunma teşkilatları kurmaya başlayın 


ve onları paramiliter bir teşkilat olarak görev yapabilmeleri için eğitin; 


3) kaynakları bir araya toplayın ve mümkün olduğunca tüm beyaz olmayanları hariç tutarak kendi türünüzle özel 


ilişkilere sahip olun; 


4) yoksul beyazlarla ilgilenmek için evsizler barınakları kurun ve onları, onlara istihdam ve toplumu yaşamaları ve 


iyileştirmeleri için bir araç sağlayan örgüte alın; 
5) propaganda yapmak, ders vermek ve örgüte ek üyeler almak için aktivistlere fon sağlamak. 
Böyle bir stratejinin odak noktası her zaman yaratıcılık hareketinin 23 kelimesi olmalıdır, yani: 


"Beyaz ırk için iyi olan en yüksek erdemdir, beyaz ırk için kötü olan en büyük günahtır".Topluma bu değerleri 
benimsemesi ve içselleştirmesi için etkili bir şekilde telkin edilmeli ve bu altın kuralı ihlal eden tüm üyelerden 
kaçınılmalıdır. Bu altın kurala uymayı incelikle zorlamanın bir yolu olarak sosyal mesafe teknikleriyle dışlanmış ve 
dışlanmış (eğer ihlal küçük ve tolere edilebilir ise, aksi takdirde daha katı cezalara tabi tutulmalıdır). Kuruluşun 
fiziksel yakınlık açısından yerelleştirilmesi gerekmez (ve belki de edilmemesi gerekir), ancak en iyi ifadeyle ifade 
edilen Yaratıcılığın temel değerlerini vurgulayan ortak, gönüllü bir kuruluş olmalıdır: sağlam bir toplumda sağlam 
bir vücutta sağlam bir zihin ses ortamında. Sağlam bir zihin, en azından temelinde, sağduyulu yaratıcılık ideolojisine 
bağlıdır; "Salubrious Living" ve "Ubermenscheit: Become a Superman" kitaplarında ana hatları çizilen ilke ve 
uygulamalara sağlam bir yapı; sağlam bir toplum aynı zamanda beyazların biyolojik kimliğine dayanacak ve eski 
Roma, Üçüncü Reich ve Afrika kolonileri üzerine modellenecektir. İsa deliliğinin zihin kirliliği, Balık çağı Yahudi zihin 
kirliliğinin çöpü olarak bir kenara atılsa da, bir dereceye kadar kökenlerinde.Sağlıklı bir çevre de öjeni ilkelerine 
bağlı kalmalı ve uyumlu bir doğal çevre yaratmalıdır.Böyle bir çevre elbette bu zamanda idealize edilmiş bir dünyanın 


idealize edilmiş üç niteliğinin yanı sıra (bir 
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sağlam zihin, beden ve toplum) dünyanın mevcut durumundan çok uzaktır ve bu nedenle, Afrika kolonilerindeki Hıristiyan 
beyazların katlanmasına ve kendilerini dışlamalarına izin vermesine neden olan aynı acı gerçeklerle yüzleşilmelidir. onları ya 


başka bir beyaz vatanda ya da mezarda yaralayan zayıflık ve pasifizme bağımlı olan evler. 


Rahowa şimdi beyaz adamın üzerinde ve o ya savaşacak ve dünya üzerinde zafer kazanacak 
ya da katlanıp toplu mezarda toprağa gömülecek. Eski Afrika kolonilerinde olup bitenler tekerrür etmesin - düşmanlarının 
cesetlerinin, yani Yahudilerin; çamurlar ve beyaz ırk hainleri. Bu noktada kaçacak hiçbir yer olmadığı için ya zafer ya da ölüm 


onun ödülü. 


Rahowa! Irksal Kutsal Savaş! Bu Gezegen Hepimizin! 


BEYAZ SOYKIRIM ARAÇLARI: BEYAZ OLMAYANLAR 


Kurnaz Yahudiler ve onların masonları, Hıristiyan ve liberal astları, beyaz olmayanları silah olarak kullanıyor. 
Beyaz soykırım gündemlerini gerçekleştirme mekanizması. Belki Jean Jagues Rousseau'nun zamanından itibaren aşamalar 
halinde uygulanmıştır ve belki de Shakespeare'in "Soylu vahşi" miti ile "Fırtına"sında bile biraz görünür. Bu mitin işlevi, Beyaz 
halkın zihnini beyaz olmayan "Öteki" gizemiyle kandırmaktı; entelektüel dürüstlüğü ve beyaz olmayanlarla ilk elden deneyimi 
olan her Beyaz, kendilerini tanıdıktan sonra hızla vazgeçirir. beyaz olmayan ve ikincisinin aşağılık doğası. Böylece kurnaz 


Yahudi, aşağıdaki amaçlara ulaşmak için Beyazların zihinlerine asil vahşi mitini aşılamıştır: 


1) Hıristiyan psyop'ları ile paralel olarak beyaz olmayanları Beyazlara, özellikle de Yahudilerin sonraki soykırım aşamalarına 
ulaşmalarını sağlayacak güç ve nüfuza sahip olanları cezbetmek ve 2) tutsak izleyicilerinin sömürgeci eğilimlerini teşvik etmek 
aylak sınıf söz konusu olduğunda macera vaatleri (Daniel Defoe'nun "Robinson Crusoe"), daha alaycı üst veya çaresiz alt sınıf 
unsurları söz konusu olduğunda para ve çıplak vahşinin çok üstü kapalı "romantik" yarı cinsel çekiciliği. bu propaganda araçlarıyla 
özellikle burjuvazi ve aristokrasi kadınlarına hitap etmek için tasarlanmıştır. Beyazların beyaz olmayanlara karşı tutumu böylece 
Beyaz nüfusta bir merak uyandırarak ve bazı durumlarda denizcileri askere almaya teşvik olarak (Afrikalı kaşif romanları ve "vahşi 
Batı" romanları aracılığıyla) bir kahramanca macera duygusu uyandırarak yumuşatıldı. Yahudilerin en başından beri kontrol 
ettikleri (Britanya İmparatorluğu)) ve (((Katolik Kilisesi) için sömürgeci planlarını gerçekleştirmelerini kolaylaştırmak için birlikler 


ve zorlu Kızılderili savaşçılar ve küresel planlarında bir araç olarak yarattılar. siyon hükümeti 


Böylece Yahudiler, romanları ve çeşitli reklamları (posterler, broşürler) aracılığıyla 
Beyaz olmayanları bilinçlerine ve nihayetinde Yahudi tarafından planlandığı gibi fiziksel ortamlarına sokmak için fetih, kâr 


ve romantizm fikri üzerine Beyazlara sattı. 


2) Sömürgeci girişimler kurulduktan sonra Yahudiler, beyaz olmayanları araç olarak kullanarak küresel fetih planlarının bir 


sonraki aşamasına geldiler ve böylece Beyazların propagandasını yapmaya başladılar. 
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farklı bir tonla: "ezilmiş kurban"ınki - bu, belki de 1800'lerin başlarında, Avrupa kıtasındaki ve Güney eyaletlerindeki 
Alman halkının İngiliz İmparatorluğu'ndaki Anglos'u kedi pençesi olarak kullanarak zımnen aşağılanmasına vurgu 
yapılmasıyla başladı. İngiltere'nin kontrolü altında olmayan kolonileri parçalamanın bir yolu olarak onları daha fazla 


savaşlara dahil etmek. 


İddia, Harriet Beecher'ın "Tom Amca'nın Kulübesi" gibi bir propagandayla ortaya atılıyor. 
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Stow, Yahudilerin Beyaz nüfusun yarısını zımnen aşağılama ve diğer yarısını 
'adalet' ve 'ahlak' adına onları karalamaya kışkırtma girişiminde tipik bir yoldu. güç ele geçirme (Kuzey eyaletleri 
Güney eyaletlerine karşı; Anglo-Boer savaşı; Alman/Belçikalı/kıtasal güçler Afrika ve diğer Güney Yarımküre kolonileri 


üzerinde Britanya İmparatorluğu'na karşı). 


Böylece eşitlikçilik kavramı beyaz olmayanları da kapsayacak şekilde genişletildi ve artık sadece 
asil vahşi, gizemli "Öteki" mitosunun sunumu, daha ziyade, tarihsel olarak Yahudi hegemonyasına en büyük 
tehdidi oluşturan ve yine de paradoksal olarak onlara en çok uyum sağlayan (yani, Yahudi olmayan) daha saldırgan 
Beyaz demografinin en azından bazılarının zulme uğrayan kurbanları. 
Cermen halkları). Bu eşitlikçi haklara dayalı retorik, bu dönemde, Yahudiler tarafından finanse edilen Yahudi 
kontrolündeki Hıristiyan kiliseleri ve kölelik karşıtları (Mark Twain'in "Huckleberry Finn"; "Tom Sawyer" vb.), bu 
gündemin edebi olarak yeniden somutlaştırılması) tarafında arttı. . Bu, yalnızca Güney Bağımsızlığını Yahudi 
kontrolündeki Kuzey eyaletlerinden bir saldırı aracı olarak sökmeye dayanan gerçek nedenlerin aksine, geçmişe 
dönük varoluş nedeni ve 'zencileri kölelikten kurtarmanın' ikiyüzlü cephesi haline gelen iç savaşın 
gerekçelendirilmesine yol açtı. yahudilerin yaratmayı amaçladığı Kuzey Amerika'nın Yeni Kudüs'üne muhalif güç 
bloğunu oluşturan Güney'in ağırlıklı olarak Germen halkları. Böylece eşitlikçilik retoriği başlangıçta beyazları 
güçsüzleştirme ve soykırım mekanizması olarak kullanıldı; bu, iç savaş sonrasında kitlesel tecavüz, yağma, yakma ve 


gizli elin etkisi altında bir kukla rejim kurma girişiminde bulunulan bir soykırımdı. yahudi. 


3) Bu retorik, 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde Yahudilerin Afrika'yı ve Avrupalı güçlerin diğer beyaz olmayan 
kolonilerini sömürgesizleştirmeye başlamasından sonra küresel olarak yeniden yükseldi - vekilleri olan 'soylu vahşiler' 
aracılığıyla Beyaz nüfusa karşı şiddet ve terörde artış ", İkinci Dünya Savaşı'nın travmaya dayalı zihin kontrolünden 
sonra başlatılan dekolonizasyon dönemi, beyaz olmayanların mağduriyet ve güçlendirme söylemine göre, beyazlar 
tarafından iddia edilen zulüm ve sömürüye 'ahlaki' bir tepki olarak haklı çıkarıldı. ilk etapta asla yaratmadıkları veya 
işlemedikleri ve binlerce yıl önce dünyanın çoğu yerinde Beyazlar tarafından işgal edilen ve daha yüksek bir 
medeniyete dönüşen toprakların sahibi oldukları iddia edildi. Dolayısıyla 'dekolonizasyon' basitçe, 'özerklik' ve beyaz 
olmayan milliyetçilik kisvesi altında perde arkasından Yahudiler tarafından kontrol edilen beyaz olmayanlardan 
oluşan bir kukla rejimin yaratılması anlamına geliyordu. Bunun etkisi, beyazların gücünü azaltmak ve Yahudilerin 


uluslararası suç kartelinin ve onların shabbo goy bağlı kuruluşlarının gücünü orantılı olarak artırmaktı. 
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Bu nedenle Beyazlar, neredeyse tüm durumlarda, kendilerine şans verilirse kaçmaya veya katledilmeye 
zorlandı ve savunma amaçlı olarak geri adım atmaya zorlandılar; bu, koloni veya genişleme arayan herhangi bir Beyaz 
tasvir edildiğinde, 2. savaşçı ve militarist (Prusya militarizmi) olarak. Bu zamana eş zamanlı olarak (1950'lerden 
1960'lara), küresel olarak beyaz olmayanlar, özellikle eyaletlerdeki zenciler, beyaz nüfusa karşı şiddet 
uygulamaya teşvik edildi ve mike king (namı diğer martin luther king) gibi yahudi kontrolündeki kuklalar kendi 
oyunlarını oynayacak konuma getirildi Beyazın siyaha karşı diyalektiğindeki rolü, beyazların zalim rolünü oynaması 


ve tüm beyaz olmayanların özgürlük ve adalet için savaşan mücadeleci kahramanlar olması vb. 


4) Böylece, başlangıçta yardım edilen bir iç düşman demografik (beyaz olmayanlara karşı beyazlar) yaratılması 
yoluyla beyazları çeşitli yollarla daha fazla güçsüzleştirmek için tasarlanan, beyaz olmayanların güçlendirilmesine 
yönelik Yahudiler diyalektiğinin bir sonraki aşaması başlatıldı. Beyaz olmayanları "tutmaktan" sözde 

sömürgecilik ve köleliğe kadar tüm suçlamalardan masum olduğu kanıtlanan Beyazların pahasına kendilerini asalak 
bir şekilde güçlendirmenin her türlü yeraltı yolu, iddianın ima ettiği gibi tüm Beyazları içeriyordu ve tarihsel 

olarak uluslararası köleliğe katılanlar aslında Yahudiler ve beyaz olmayanlar (özellikle Araplar) olduğunda, yalnızca 


Beyaz bir girişim. 


"Babaların günahları" memi, tüm yahudi biçimlerinde her yerde hazır ve nazır hale getirildi. 
propaganda: filmler; romanlar; gazeteler; Öyle ki, beyaz olmayanların sözde ıstırapları için beyazların 
kolektif sorumluluğu efsanesi zihinlerine aşılandı ve Beyaz nüfusun daha fazla moral bozukluğuna ve travmaya dayalı 
zihin kontrolüne yol açarak onların daha fazla güçsüzleştirilmesine ve potansiyel muhalefetin etkisiz hale getirilmesine 
yol açtı. Sadece psikodramanın beyaz direnişine boyun eğdirmekte başarısız olduğu durumlarda, bunun 
yerine, Güney Amerika'da ve Boston'da okul sisteminin zorunlu entegrasyonu örneğinde olduğu gibi, beyaz 
nüfusun üzerine sert bir şekilde çöken sistemin demir ökçesiydi. sistemin kiralık katillerinin elinde tuttuğu bir süngü. 
Böylece, Yahudi-solcular ve onların propagandası aracılığıyla, soykırım gündeminin bir sonraki aşaması, yani beyaz 
olmayanların Yahudi etkisiyle hızlandırılmış güçsüzleştirilmesi ve beyazların orantılı bir güç kaybına uğramasıyla 


başlatıldı. 


'Babaların günahları' retoriği, Yahudilerin Beyaz halkın gözünü korkutmak ve demoralize etmek için 
sürekli olarak kullandıkları rekor kıran melodi oldu, öyle ki Yahudiler onlara sözlü veya siyasi (başka bir deyişle yasal) 


muhalefette bulundular. eşitlikçilik ve şifreli Yahudi üstünlüğü sistemleri imkansız. 


5) Son yıllarda hararetle yükselen bir sonraki aşama, mağduriyet retoriği yoluyla beyaz olmayanları daha doğrudan 
kullanmak ve beyaz olmayanların eşitliğine dair yanlış iddiayı gerekçelendirmektir. Daniel Defoe, "Robinson Crusoe"yu 
yazdığında, "Tom Amca'nın Kulübesi" ve beyaz olmayan ezilenlerden çok, beyaz amiri ile uyum içinde çalışan asil 
vahşiydi. O andan itibaren filmlerde ve sporda beyaz olmayanların eşitliği söz konusuydu -aslında kötü beyaz 


adam tarafından sözde 'bastırılırken' üstü kapalı üstünlükleri iddia ediliyordu. 
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Beyazlar, bir boks maçındaki gibi elleri arkalarından bağlıyken yumuşadıktan ve koşer marki of gueensbury 
kurallarına göre yumruk atmaya ikna edildikten sonra, nakavt zamanı gelmişti. Yahudi dövüş organizatörü deri sırtlı 
sandalyesine oturuyor ve beyazlara, toplumlarına ve kültürlerine yönelik düşük ölçekli tecavüz, cinayet, endüstriyel ve 
mali sabotaj yoluyla beyazların alenen ortadan kaldırılmasının sinyalini veriyor. Güney Afrika, Yahudilerin 
İngiltere ve İspanya'da daha fazla ve yeterli güç elde ettikten sonra, İngiliz imparatorluğunun ve sömürgeciliğinin 
ortaya çıkışıyla 1600'lerden beri devam eden beyaz soykırım sürecinin mavi kopyası ve daha hızlandırılmış bir 
versiyonuydu. siyon için aşama Önlerinde hâlâ duran tek engel, Beyaz adam ve beyaz olmayan kalabalıkların artık 
tamamen programlanmış olmaları ve Yahudiler tarafından beslendikleri sistemi parçalayan ve beyazları parçalayan 
yağma ve isyanı başlatmak için seferber edilme sürecidir. ücretli köleler gibi zincire vurulur. Yahudilerin beyaz 
soykırım gündemini, kendi kontrolleri altında olan ve hegemonyaları altındaki herkesin köleleştirilmesi için siyon adı 
verilen küresel totaliter bir sistem için planlarının olmazsa olmaz koşulu olarak gördükleri. Beyaz olmayanlar, 
güç dengesi Yahudi işgal hükümeti lehine bir kez değiştiğinde, beyaz halkın güçsüzleştirilmesi ve nihai 


olarak yok edilmesi için beyaz halka karşı kullanılan yararlı savaş makinelerinden başka bir şey değildir. 


Yahudilerin oyun teorik düşünceleri ve kavramsal modellemelerinde anlamadıkları şey 
beyazların hesaplamalarında değişken olarak hizmet edememesi, hepsinin eşit olmaması ve niceliğin niteliğe hakim 
olmamasıdır. Bunun yerine her zaman nicelikten üstün gelen niteliktir ve yalnızca toplamla uyum sağlayabilen 
sürdürülebilir bir kalkınma sistemine hükmedebilir ve sürdürebilir. Yahudilerle kaybedersin. Beyaz 
olmayanlar, fedakar beyaz adamı sırtından bıçaklama umuduyla Yahudi'nin yanında yerlerini aldılar. Bu canavarları 
sırtından kovmak ve atalarının binlerce yıllık fetihleri ve karanlığın güçlerine karşı koymalarıyla kurdukları şeyi geri 
almak Arilerin görevidir; bu, eski uygarlıklarının kalıntıları olsa bile, bin yıl önce işgal ettikleri bölge. Aryanlar, Yahudi 
dünyası düzeninde harabeler arasında kalan erkeklerdir. Kan hafızası onları geçmiş ihtişamlarını yeniden inşa 
etmeye ve hayatta kalmalarını, genişlemelerini ve ilerlemelerini sağlamak için yıkıcıları yıkmaya çağırıyor. Yahudi'nin 
eşitlikçi zihin kirliliğinin yerini Kahraman'ın olimpik bilinci almalıdır. Ya Beyaz ırk için bir soykırım ya da dünyanın 


tanık olacağı Aryan insanının zaferi. Korkakların sığınağı olan kendini beğenmişliğe zaman kalmadı-zafer ya da valhalla! 
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ARTIK HEPİMİZ FİLİSTİNLİYİZ 


Yahudiler daha önce Filistinlileri, karakteristik Yahudi işleyiş tarzlarına göre katliam için ayarlamışlardı: 


İlk olarak, kendini "Öteki"ne (Yahudi olmayana) empoze et; 
sonra 2) "Öteki"den bir tepki uyandırmak (yahudinin beklediği tamamen doğal bir tepki); 


sonra 3) kendinizi (yahudilerin), savunanı saldırgan olarak ve saldırganı (kendinizi) savunan, kurbanı cani olarak tasvir 
eden o 'Öteki'ye karşı savunduğunuzu iddia edin ve bunun tersi de geçerlidir. Bu prosedür veya onların kara 

büyü çalışması, basit ters yansıtmalardan biri - yahudinin başkalarına yaptığı her şey, Yahudilerin onlardan kurtulmayı 
veya en azından onları sonuna kadar sömürmeyi haklı çıkarmak için başkalarının kendilerine yaptıklarını iddia 

ettikleri şeydir. yahudi olmayanlar Talmud ve Eski Ahit, Yahudilerin, Yahudi olmayanlara karşı her türlü zararı -yararlı 
olduğu ölçüde ve onlardan uzaklaştırdığı ve onları bağımlı ve köle olarak ve eğer yararlı değilse de yararlı değilse 

de- köleleştirdiği ölçüde - zorunlu kılan zihniyetinin kodifikasyonlarıdır. köleler daha sonra yok edildi, bölgeleri alındı 


ve yahudi bir vampir yamyam olarak her şeyi kendi içinde asimile etti. 


Filistinliler, Filistin adlı belirli bir bölgeyi işgal eden beyaz olmayan melez bir Arap kabilesidir. Yahudiler, 
Gaia'nın kalp merkezi olan "dünyanın merkezi" olan topraklarını arzuladıkları için kendilerini onlara empoze ettiler, 
böylece onu zehirleyip cansız hale getirebilecekler ve güvenli alanları olarak hizmet edecekler. tamamen ele 
geçirmeyi düşündükleri başka ülkelerde de suç işlediklerinde bir kaçış olabilir. Filistinliler terörist olarak 
nitelendiriliyor 
veaslında , kişiliksiz kişiler olarak, tanımlanabilir bir biyolojik grup olmadıkları iddiası, 
onlara bir kara kütlesinin adını vermek ve önce zımnen, sonra açıkça, toprak üzerinde hakları olmadığına ve bu 
nedenle yahudi ahlakına/dinine dair anlatıya göre ve laik, din dışı terimlerle yer değiştirebileceklerine dair çeşitli 


iddialar (laik hümanizm) Yahudilerin o bölgedeki varlığını ve orada tam bir güç tekeline sahip olmasını meşrulaştırmak. 


Beyazlar küresel olarak benzer şekilde tasvir ediliyor ve bu, aşamalar halinde kademeli olarak gerçekleşti. 
birkaç neslin seyri: 
1) Yahudiler zulüm kisvesi altında istila ederler; 


2) Yahudiler, Beyazlar onlara sınırlarını açtığında yaptıkları gibi, beyazların sempatisine hitap ederek güç inşa 


ediyorlar; 


3) Beyazlar en sonunda medyada Yahudilerin kontrolünü ele geçirdikleri var olmayan bir grup, tanımlanabilir bir birliğe 


sahip olmayan kabile ve gruplardan oluşan paçavra bir çanta olarak resmedilir; 
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4) Beyazlar ayrıca, Beyazları insanlıktan çıkarmak ('canavar'/'ırkçı') ve onları katliama hazırlamak amacıyla Yahudilerin 
kendileri tarafından ikincisinin medyasında düzenlenen yanlış bayraklı silahlı saldırılar ve diğer planlanmış olaylar 


yoluyla terörist olarak olumsuz terimlerle tasvir ediliyor. . 


Filistinliler nasıl gidiyorsa, Beyazlar da gidecek, tabii Beyazlar modus'u anlayana kadar 
Yahudilerin işlerine bakın ve Yahudi nüfuzunu kırmak için önlemler alın. Sovyetler Birliği, Yahudilerin Beyazlara 
yaptıklarının bir başka örneğidir ve onların işleyiş tarzları, Yahudi bankerlerin ve Lenin, Troçki ve Stalin gibi 
teröristlerin orada meydana getirdikleri bir dizi olayda açıkça görülebilir: insanların toplu olarak yer değiştirmesi; toplu açlık 


ve ölüm kampları; çeşitli grupların (Germen ve moğol vb.) zorla melezlenmesi. Direnenler savaşta öldürüldü, 


direnemeyenler ruhlarında öldürüldü. 


ŞEYTANLAŞTIRMAK, MARJİNALİZE ETMEK, SUÇA ÇIKARMAK 


Yahudilerin soykırım gündemlerindeki prosedürü, bir ırkın fiilen açıktan yok edilmesinden önce üçlüdür: 


1) Şeytanlaştırmak. Ayrı bir grup insanı fiziksel imhaya karşı savunmasız hale getirecek şekilde yerleştirmek için, Yahudilerin 
bunu başlangıçta düzenlemek için kullandığı araçlar, soykırım prosedürünü başlatmak için o grubu şeytanlaştırmaktır 

- o grubu ikna edecek kurnaz ve etkili propaganda kullanmaktır. diğerleri, o belirli grubu doğası gereği ve telafisi mümkün 
olmayan kötü, miazmal bir karakterle lekelenmiş bir şey olarak görürler; onları 'anathema maranatha', bir parya, bir miasma, 
toplumun, devletin, 'iyi'nin vb. düşmanı yapan, kendi içlerinde temelde kusurlu olan bazı özellikler. onları özellikle 


JOG'larındaki (yahudi işgal hükümeti) beyaz nüfusa terörist veya insanlık dışı olarak görüyorlar. 


Muhtemelen, yazar gerçeklerden haberdar olmasa da, Yahudiler bunu her zaman kullanmışlardır. 
grubu (tipik olarak beyaz insanları) bir pisliğe ve bu mülke sahip oldukları için "günahlarını kefaret etmeleri" gerektiğine 


ikna etmek, kısaca moralini bozmak için kurbanın duygusal manipülasyona dayalı propagandası gruplarını parçalama aracı olarak 


savunmalar. 


Bilincine, o grubu (tipik olarak beyaz olan) beyaz olmayan "öteki"ni kurbanlar, özgürleşmeyi hak eden zavallı ve talihsiz 
yaratıklar olarak görmeye şartlandıran, daha önce yerleşmiş evrenselci-eşitlikçi propagandaya dayalı bir kendinden nefret 
etme, kendinden nefret etme aşılanması. karşılaştırmalı güçleri ve yaratıcı kapasiteleri, maddi zenginlikleri vb. nedeniyle beyaz 
nüfusun sahip olduğu avantajlar; bu, beyaz olmayanları beyaz güce karşı bir denge olarak güçlendirmenin ve inşa 
etmenin bir yolu olarak, beyazları mülksüzleştirme ve şeytanlaştırılmalarını daha da kolaylaştırmanın, aralarındaki yüzeysel bir 
karşılaştırmada elle tutulur bir şekilde gözlemlenebileceği gibi birkaç nesil boyunca savunmalarını aşındırıp yıpratmanın bir 
mekanizması olarak. baby boomer kuşağı (bu süreç beyazların yarattığı tüm ülkelerde başladığında) ve suçtan arınmış 


bir toplumu suçla dolu bir alt kültür toplumuna dönüştüren genç beyaz kuşak. 
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Bu süreçte propaganda değirmeni, beyaz karşıtı anlatıyı hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde ortaya koyuyordu. 
Gerçekte bu kültür yalnızca beyaz olmayanların mirasıyken, bilinçlerini beyaz olmayan olarak tanımladıkları şeyin 
kültürüyle doyurarak kolektif bir grup olarak beyazların mülksüzleştirilmesine ve marjinalleştirilmesine yönelik artan bir 
hız ve çalışma. Beyaz olmayan melez, yerli Aryanlar ile beyaz olmayan istilacılar veya köleler arasında gönüllü 
veya gönülsüz karışım yoluyla damıtılmış bir karışım ürünüdür (örnek Çin ve Hint kültürlerinin örnekleri buna örnektir: 
"Çinliler" şu anda protomongoller ile Beyaz Sacae ve Toharyalıların melezleştirilmiş bir ürünü olarak adlandırılır; 


zencilerin ve Aryanların Kızılderilileri; Amerika'daki moğol ataları ve beyazların Amerikan-Kızılderilileri Atlantis'ten). 


Beyazların bilinci, gerçek olmayan veya onlara yabancı olan her şeyle saldırıya uğradı. 
kendisi ve bu, günümüzün ırkları karıştıran / miscejenative soykırım kültürünün bir öncüsü olan Yahudi Hıristiyanlığı 
tarafından büyük ölçüde yozlaştırılan beyaz ırkın otantik kültürünün yerini aldı. Böylece beyazlar, kollektif bir grup 
olarak ana akım toplumdaki herhangi bir temsilden marjinalleştirildi ve böylece -bu yazının yazıldığı sırada- demografik 
sayılar açısından azınlık statüsüne giden, ancak azınlık statüsünün kültürel bir demografisi haline getirilen 
'mülksüzleştirilmiş bir çoğunluk' haline geldi. o noktadan önce. Bir Yahudi'nin dediği gibi (yazarın adı bilinmiyor): "Önce 


kültürünüzü yok edeceğiz, sonra sizi yok edeceğiz". 


Marjinalleştirme, yalnızca daha geniş bir sistemik temelde değil, aynı zamanda mikro kişiler arası düzeyde de 
işliyor ve hem beyaz hem de beyaz olmayan Yahudi olmayan halkta taklitçi davranışlar yaratmayı davranışsal olarak 
modelleyen Yahudiler tarafından başlatılıyor (daha uygun bir terimle 'kışkırtılmış' denilebilir). beyazlar ve beyaz 
olmayanlar, hem popüler eğilimleri takip etme hem de popüler ünlülerin veya yahudiler tarafından belirli bir 
rolü oynamaları için askere alınan veya kendileri de yahudi olan (bağlı oldukları yerde masonluk yoluyla askere alınan) 
varlıklı güçlü kişilerin davranışlarını takip etme ve benimseme eğilimine sahiptir. Yahudilerin emirlerini yerine 


getirmek için kan yeminleri ile). 


Böylece beyaz karşıtı anlatı, sürekli artan aşırılık düzeylerine doğru ilerliyor. 
beyazların şeytani bir varlık, kirli bir varlık, sosyal parya ve nihayetinde yanıltıcı terörist saldırılarla birlikte rol 
aldığı yabancı bir kültür haline gelen bu kültürde, beyazların orantılı olarak şeytanlaştırıldığı ve böylece bireysel düzeyde 
herhangi bir olumlu toplumsal temsil ve katılım biçiminde marjinalleştirildiği. beyaz olduğu için suçlu olan beyaz bir 
suçlu imajını veya fikrini yaratmak, böylece Yahudilerin içinde uygun bir şekilde 'suçlu' olarak konuşulabilecek ajan 
oldukları tüm beyaz toplumlarda oynadıkları rolü tersine çevirmek, alışkanlıkla topluma zarar veren eylemlerde 


bulunmak , suçun tam tanımı. 


Ta ki o toplum güç ve nüfuz açısından onların haline gelene ve kanunları onlar yazabilene kadar. 
kendilerini (ahlaki otorite))) ve goyim (yahudi olmayan 'öteki") olarak ya bir kurban (beyaz olmayan, yahudi olmayanlar) 


ya da özünde bir suçlu (yahudi olmayanlar) olarak temsil etmek. beyazlar). 
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Beyazların kimliği kriminalize edilecek en son şeydir ve bu 
Yahudiler tarafından beyazların fiziksel soykırımı ve onların fiziksel soykırımı gerçekleştirmeleri için talimat verilen 


ve kışkırtılan beyaz olmayan, Yahudi olmayan uçan maymunları. 
Böylece tüm süreç aşamalar halinde ilerler: 


1) yanlış yerleştirilmiş özgecilik ve daha sonra 'beyazlık' için günahın kefareti yoluyla beyazların beyaz 


olmayan güçlendirmeye karşı savunmasını azaltmak için beyazların moralini bozma/şeytanlaştırma; 


2) kültürleri ve kimlikleri yanlış bir şekilde "ahlaksızlıkla", desteklenemeyen tarihle ve beyaz olmayan "öteki"ne zarar 
verdiği iddia edilen eylemlerle (bu medyada ve akademik sistemde) beyazların marjinalleştirilmesi ve birkaç kısa yıl 

içinde , ana akım anlatı haline gelir ve sürdürmek ve takip etmek ahlaki olarak zorunlu hale gelir, bunu yapmayanlar 
kriminalizasyon noktasına kadar daha fazla şeytanlaştırılır. Beyaz olmayan "öteki"ye, özellikle de Yahudi olanlara, "emniyet 
ve güvenlik" sağlamaya yönelik görünüşteki bir arzuyla yeterli yasal içtihat oluşturulduktan sonra, beyazla ilgili herhangi 
bir şeyi onaylamak veya elinde bulundurmak yasa dışı bir eylem olarak yorumlanabilir. kültürel eser; nesne veya mesaj/ 
iletişim, sembol vb. beyazları şeytanlaştırmayacak ve marjinalleştirmeyecek şekilde 


beyazlarla uzaktan ilgili olan. 


Bu aşamada, beyazlara yönelik baskı, mülksüzleştirme ve zulme yönelik kültürel eğilim, 
'cadılar' veya 'sapkınlar', beyazlara karşı hem bireysel hem de toplu olarak giderek artan düzeyde açık fiziksel 


şiddete yol açar ve nihai sonuç, girişimin başarılı olması durumunda bütün ölçekte açık bir soykırımdır. 


Böylece beyazlar ya kendilerini sürece karşı savunacak ve kültürlerini onaylayacak ve 
beyaz karşıtı beyazlara ve beyaz olmayan "öteki"ye karşı kimlik, yoksa kendi atalarının topraklarından etik olarak etkin 
bir şekilde temizlenecekler ve kültürleri de dünyadan silinecek, kendileri kısmen değiştirilecek, ancak büyük olasılıkla 
öldürüleceklerdir. Haiti'ye dönüşen San Domingo'da olduğu gibi) zorunlu entegrasyonun karışık bir ürünü olarak. Böyle 
bir sonucun elde edilebileceğini varsaymak (yahudilerin ve onların beyaz olmayan astlarının doğası gereği kendi 
kendine hizmet eden doğaları, beyazların kırbaç eliyle üzerlerinde durması durumu dışında uyumlu bir şekilde işlev 
görememeleri göz önüne alındığında şüphelidir. veya ilkel bir barbarlık durumundaki kendi atalarının topraklarında) 


kaçınılmaz sonuç, uygarlığın çöküşü ve hiçbir anka kuşunun içinden uçamayacağı bir moloz ve kül yığını olacaktır. 


Bu yazının yazıldığı sırada, beyazların şeytanlaştırılması doruk noktasına, kaynama noktasına yaklaşıyordu. 
yahudilerin Kuzey Amerika'daki "yeni kudüsleri"nde hazırlamakta olduğu genetik gulaş kazanı, kendi türünün ve onun 
bir üyesi olarak kendisinin hayatta kalmasını sağlama , kaçınılmaz ve durdurulması imkansız gibi görünen bir sonuç 
aracı olarak yalnızca kendini savunmak için Irksal Kutsal Savaşta kaynamaya başlayacak. kendi halkının, tıpkı kendisinin 
onlarınkine destek olduğu gibi, kendi hayatının desteği olarak hizmet etmesini gerektirir, aksi takdirde işe yaramaz bir 


yük bir kenara atılsa iyi olur. 
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Açıkça beyaz olan herhangi bir aktivizmin suç sayılması, beyazların yarattığı çoğu ülkede bir oldu bittidir. 
beyazları zulme uğrayan, var olan ve var olması gereken ve yok edilmemesi gereken ve kademeli olarak yok 
edilmekte olan ayrı bir grup olarak ima eden söylemler, yasadışı bir suç eyleminin işlenmesi anlamına gelir ve bu 
nedenle yalnızca beyazların kültürünü savunmaya çalışmak - beyazların kolektif, biyolojik bir grup olarak savunulması 
ve hatta beyazların ayrı bir kolektif olarak savunulması yasa dışıdır. Gerçekten de beyazlar hukukun dışındadır, 
kanun kaçağıdır ve kanunlar Yahudi'dir, birincisi pahasına ikincisine hizmet eder. Bu nedenle, tüm ayrıntılarıyla yasaya 
uymak, kişinin kendi soykırımına uymaktır, çünkü toplum yasaları beyazların kolektif bir grup olarak korunmasını 
engeller ve zımnen onların soykırımı için çalışır (çok kültürlü bir toplum, beyazların içinde bulunduğu bir 


toplum anlamına gelir). münhasır bölge ve kendi türleriyle gönüllü ilişki reddedilir). 


Beyazların kendi ülkelerinde temsil edilme haklarının reddi (tek yer 
şu anda yaşamalarına izin veriliyor), yalnızca aleni bir soykırım için zemin hazırlayan beyazların 
marjinalleştirilmesi eylemidir. Şimdiye kadar beyazlar, kolektif çıkarlarını çalışkan atalarından miras kalan servetin/ 
paranın arkasına gizlemeyi ve kendi türlerinin devamını sağlamak için güç konumlarını kayırmacılıkla kullanmayı 
başardılar. Hıristiyanlık bir dereceye kadar bu zımni kolektif birliği desteklemişti, ancak şimdi gerçekte ne olduğu 


ortaya çıkıyor: eşitlikçi ve dolayısıyla beyazların yaşamlarını tehlikeye atan beyaz karşıtı bir din. 


Bu nedenle, beyaz nüfus veya onun üyelerinin morali tam anlamıyla bozulmamış ve zihinsel/ 
psişik olarak iğdiş edilmemiş olanlar, bekleyen fiziksel soykırım karşısında kendilerini ve kimliklerini savunmalıdır, 
aksi takdirde ihmal ve korkaklık yoluyla, özellikle de hıristiyanlık ve liberalizmin korkak inancına sarılarak yok 


olacaklardır. . 


Zafer ya da Valhalla! 
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THE 10 STAGES OF GENOCİIDE 


1. Classification (“Us vs them”. 

2. Symbolization (dentifiers are applied to the target Group. 

3. Discrimination (Systemic discrimination against Group. 

4. Dehumanization Group is eguated with vermin, animals or diseases. 

9. Organization (O Special units created to enforce discrimination. 

6. Polarization Propaganda used to turn masses against Group. 

7. Preparation Official action to remove or 'relocate' people of Group. 

8. Persecution Killing begins, trial-run massacres, includes theft of property. 
9. Extermination o Systematic elimination, Group no longer considered human. 
10. Denial “There was no genocide, that's just a conspiracy theory.” 


- Whites in South Africa are currentiy experiencing stage 8. 
- Whites in the Western world are currentiy experiencing stage7...8 
- Western governments are currentiy responsible for spreading Denial propaganda (Genocide Stage 10), 


about White Genocide in South Africa. JEWISH GENOCİIDE OF 
GENOCIDEWATCH.NET THE WHITE RACE 


Stanton, Gregory, (2012); 10 Stages of Genocide, Genocide Watch 
http://genocidewatch.net/genocide-2/8-stages-of-genocide/ ( http://archive.is/IK7ou ) 
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a 
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YAHUDİ'NİN SOYKIRIM TEKNİKLERİ 


Beyaz ırkı kasten soykırım girişiminde bulunan bir kolektif olarak Yahudileri mahkum eden kanıtlar, modern 
dünyada "zarar" oluşturan her şeyde mevcuttur -insanlara, özellikle beyazlara zarar veren ve organik veya 

doğal olmayan tüm bu eylemler ve ihmaller. Geliştirilmiş ancak yapaylığın sonucu olan "Yahudi"nin izi, nihai 
olarak Yahudi cemaatinin belirli, belirli ve güçlü üyelerine bağlanan belirli, belirli kanıtlara dayanan kolektif bir 
varlık olarak izlenebilir ve bunların tümü tarafından desteklendiği kanıtlanabilir. toplulukları, biyolojik (bio- 
şeytani) varlığa dayalı uluslararası bir ağ. Dolayısıyla Yahudiler, bir kolektif olarak modern dünyayı 

oluşturan kaosun temsilcileridir ve işledikleri suçlardan sorumlu tutulmaları gerekir. Bu sefer Kuzeyli'nin, 
Hyperborean'ın öfkesi tanrılardan gelen gök gürültüsü gibi üzerlerine geldiğinde kaçacak ya da saklanacak hiçbir 


yer kalmayacak. 


Aşağıdaki iddialar, belirli ajanların, belirli Yahudilerin ve kontrolleri altındaki kuruluşların ayrıntıları hakkında 
bilgisiz veya yetersiz bilgi sahibi olanlara, kurnazca ve çeşitli yollarla beyaz ırkı yok etmeye ve yok etmeye çalıştı. 
Liste neredeyse kesinlikle sınırsız olarak genişletilebilir ve yalnızca bugüne kadar sürekli olarak kullanılan ve 
kullanılmakta olan Yahudi şiddetinin daha dünyevi ve fiziksel etkilerini ve araçlarını içerir. Yerler ve tarihler ve 
belirli kişiler ve kuruluşlar açısından belirli ayrıntılar çıkarılmıştır, çünkü bu, aşağıdakileri aşırı derecede 
genişletecek ve basitçe yaşanabileceği ve deneyimlenebileceği için okuma gerektirmeyen bir 'hayat kitabı' 
temsil edecektir. Yeraltı kuvvetlerinin derinliğini ve operasyonlarını hiçbir kelime yeterince tanımlayamayacağı 
için yazmak mümkün değildi. Bunun yerine, noktayı belirtmek için gerekli olduğu ölçüde referanslar ve 
örneklerle gösterilen belirli araçların geniş bir fırça taslağıdır. Gerekli gördüğü takdirde araştırmasını ilerletmek 
okuyucunun sorumluluğundadır. 


Aşağıdaki sunumun amacı, okuyucuyu kendisine yapılanlar ve yapılanlara karşı halkını savunmak için harekete 
geçmesi gerektiği ve kendi hayatının kolektif gruba bağlı olduğu için savunmayı gerektirdiği konusunda 
uyarmaktır. sapkın bir benmerkezciliğe sahip olan bu grup bile, ırkının hayatta kalması onun varlığının 

devam etmesinin koşulu olduğundan, yalnızca kendi hayatına değer vermelidir. Yahudinin ne yaptığının 
farkında olun ya da hem kendisi hem de geniş ailesi, ırkı için sonuçlarına katlanın. Aşağıda Yahudi soykırımı 
tekniklerinin kategorileri sunulmaktadır: 


1) Zehir; 2) Yasal; 3) Mali; 4) Savaşlar ve Devrimler ve en önemlisi 5) (şeytani) Zihin Kontrolü/Kara Büyü 
(sonuncusu, öncekilerin hepsini kaplar ve öncekilerin tümü, bunun yalnızca belirli biçimleridir. 


1) Zehir: Yahudiler tarih boyunca zehirleyiciler olarak nam saldılar - bu şekilde minimum tespit olasılığıyla 

ve minimum kaynak yatırımıyla mümkün olduğunca çok sayıda insanı öldürebilirler. Dolayısıyla, kara 

büyü kullanımlarının (psişik saldırılar; düşmanlarına şeytani sahip olma/takıntı) ötesinde, Yahudilerin 'git' 
teknikleridir. Zehirlenme, Avrupalıların 1/3'ünün veya tüm Avrupalıların Yahudiler (Shabbatai Zvi ve takipçileri) 
tarafından Avrupa şehirlerine veba farelerini sokması ve veba kurbanlarının cesetlerini su kaynağına koyması 
yoluyla öldürüldüğü kara veba şeklini almıştır. yayılmayı artırma aracı olarak. Aşı yoluyla 50 milyon 

beyazın öldürüldüğü İspanyol gribi salgını vakası, iddiaya göre halkı en başta yaydıkları 'virüslerden' 
koruyorlardı. 


Bu nedenle veba ve virüsler (biyolojik olarak düşman formdaki vücut zehirleri) bugüne kadar kullanıldı ve 
kullanılıyor. Her ne kadar kaydedilmemiş olsa da ("tarih" kayıtları ya Yahudiler tarafından yok ediliyor ya da 
çarpıtılıyor), Yahudiler muhtemelen bu tekniği tarihsel olarak beyaz ırka karşı kullanmışlardır. 
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özellikle. Yahudilerin yaydıkları zehirlerin sözde 'tedavisi' ilk etapta içerdikleri zehirler sayesinde (ölü cenin 
dokusu; hayvan virüsleri; cıva ve alüminyum gibi ağır metaller) aşılar şeklinde geldi. en azından modern 
zamanlarda en çok ölüme neden olur ve vücutlarına yabancı DNA yükleyerek beyaz ırkın genetik saflığını yok 
etmeye çalışmanın bir yoludur, böylece genetik saflıklarını (ne dereceye kadar olursa olsun) yok eder ve bozar. 


Aşılar ve aslında tüm zehirler söz konusu olduğunda çözüm, mümkün olduğunca onlardan kaçınmak ve 

en azından "Ubermenscheit; Bir Olun" kitabında ana hatları verilen sağlık protokollerini izleyerek zehri 
mümkün olduğunca şelatlamaya çalışmaktır. Süpermen" yazar tarafından. Bu yazının yazıldığı tarihte 

aşıdan kaçınmanın bir başka yolu da, Yahudilerin kendileri gibi, dinsel bir muafiyet olduğunu veya kişinin bu 
tür bir muameleye maruz kalmasının inançlarına veya vicdanına aykırı olduğunu iddia etmektir; kişinin inanç 
sisteminde hiçbir yabancı maddenin vücudunu kirletmesine izin verilmez. Yahudi işgali hükümeti bir acil 
durum ilan ettiğinde ve birini zorla aşılamak için kiralık katillerini işe aldığında, bu "geri çekilme" 

veya savunmanın başarı olasılığı minimumdur. (Kaynak, "Aşı Ülkesi", Andreas Moritz). Aşıların kullanımı, 
Yahudiler tarafından "sağlık ve güvenlik" kisvesi altında, "sağlık mesleği" ile özdeşleştirilen söylemden, 

yani sadece Yahudilerin toplumun doğal hijyenini gasp etmesinden başka bir şey olmayan tıptan yararlanılarak 
etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Aryan ve onun zararlı bir 'kesme' aracına dönüşmesi ve saptırılması (zararlı 
ve gereksiz ameliyatlar); 'yanma' (radyasyon tedavileri); 'zehirlenme' (aşılar; ilaçlar, vb.). 


Radyasyon tedavisinin zehirlenmesi, kendisini yardım olarak sunan tekniklerden bir diğeridir, ancak gerçekte 
zarardır, çünkü vücuda uygulanan radyasyon, vücudun homeostazının ve bütünlüğünün zehirli bir ihlalidir. 
"Kanser" korkusu, Yahudilerin tıbbi "kutsal metinlerinin" korku tellallığına, allopatik sözde bilim söylemine 

ve beyaz önlükler içindeki rahip kastından rahiplere ve onların fahişelerine dayanarak kölelerini bu tedaviye 
maruz bırakmak için kullandıkları zihin kontrolü tekniğidir. hemşireler 'ölümcül kanseri' önlemek için goyim'i 
zihin kontrolüne tabi tutarak onları kaçınılmaz kendi kendini yok eden tedaviye tabi tutar ve saçma 

sapan bir şekilde iyileştirdiğini iddia ettiği şeyi yaratır (kara büyü). 


Allopatik zehirlenmenin başka bir şekli, sterilize edilmiş haplar biçimindeki en gerçek anlamda zehirler olan 
farmasötiklerdir; spreyler; kremler; yamalar; homeostaz dengesizliklerini ve aşırı akut acil durumlar 

dışında tek çaresi doğal iyileştirme tekniklerinde olan diğer rahatsızlıkları düzeltme kisvesi altında, homeostaziyi 
bozan ve mevcut sorunları şiddetlendiren, birey için yıkıcı olan veya zehirler içeren sıvılar vb. Eczacılığın özel 
kullanım biçimi (Yunanca 'kara büyü' anlamına gelen 'pharmakeia'dan türeyen bir sözcük) yalnızca bireyin 
organizmasına zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda birçok durumda kollektife ve gelecek nesillere 

zarar verecek şekilde tasarlanmıştır. zayıflıkları ve gelişimsel durumları bakımından en savunmasız 

olan ve gelecek nesli oluşturan ve Yahudiler için tehdit oluşturan ve bu nedenle en şiddetli şekilde hedef alınan 
hamile kadınlar ve çocuklar durumu. İlaçlar ve aşılar, özellikle çocukların gelişimi üzerinde maksimum 
düzeyde olumsuz etki yaratacak ve beyin hasarına neden olacak şekilde tasarlanmıştır; doğum kusurları ve 
genel olarak doğal, sağlıklı gelişimin geriliği. 


Yardım ve 'sağlık' kisvesi altında beyaz ırka azami zarar vermek için kullanılan ek alopatik teknikler şunlardır: 
kanal tedavisi gibi ameliyatlar; transseksüel operasyonlar; vazektomiler( doğum oranının düşürülmesi); kürtaj; 
organ alınması ( bademcikler; apendiks; böbrek; karaciğer vb.), vb. Buradaki genel amaç, doğum oranını azaltmak 
ve nüfusun sağlığını engellemektir. Bu küçük ve özel tekniklerin listesi, yalnızca allopatinin sunduğu 

'hizmetlerin' miktarıyla tükenir. Her alopatik disiplin, Yahudiler tarafından kaçırıldı ve düşman oldukları 

kişilere zarar vermek ve kendilerini asalak bir şekilde zenginleştirmek için kullandıkları kişilere yardım etmek 

için saptırıldı: 
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Optometri: gözlükler göz kaslarını zayıflatarak daha güçlü reçeteler gerektirir; plastik kaplı lensler ışıkta 
bozulur ve zararlı UVA ışınlarının göze girerek UVB'yi bloke etmesini sağlar; lazer göz ameliyatı göz küresinin 
şeklini bozar; kayropraktik omurgayı büker; diş hekimliği matkapları, dolguları ve faturaları ve beyne 

zarar veren mukoza zarlarından emilen florür ile zehirler; kan nakli, kanda bulunan ruhu yok eder, ruh yabancı 
DNA ile kirlenir; kan bağışları kişinin hayati maddesini tüketir ve neredeyse kesin olarak Yahudiler 

tarafından içilir. Kürtaj prosedürleri (düşük öldürme), daha yüksek bilinç ilkelerine sahip olmadıkları ve bu 
nedenle etkilenemedikleri için travma geçirme kapasiteleri olmayan, yalnızca ruhu alınmış canavarlar olan 
beyaz olmayan dişileri değil, beyaz kadını travmatize eder. Yukarıdaki liste, gerçek anlamda basitçe 
başkalarının -mümkünse- pahasına kendilerine saygı anlamına gelen "insani saygı" dış görünüşlerine 
dayanarak kurtulabildikleri Yahudi zehirlenmesinin yüzeyini çiziyor. "Yahudi insancıllığı" -bir tezat. 


Ek zehirlenme türleri, uyuşturucu kartellerinin en yüksek düzeydeki Yahudi kontrolü ve son yıllarda tümünün 
Yahudi kontrolü tarafından ülkeye girmesine izin verilen hem yasal hem de yasadışı uyuşturucular (alkol ve 
kafein dahil) şeklinde gelir. beyazların yarattığı tüm ülkelerde devlet, böylece sınır güvenliği ve polis, 
Yahudilerin mahkemelerden ve yasama organlarından çıkardığı yasal bürokrasi ve/veya bizzat polisin (yahudi 
ve mason) ve beyaz olmayan polisin ve onların astlarının yozlaşması yoluyla engellenir. Yahudilerle ilişki 
kurarak yozlaşmış olanlar. Yahudi kontrolündeki medya, uyuşturucu kullanımını güzelleştiriyor ve 
uyuşturucuların güzelleştirilmesi, düşünce kuruluşlarında her zaman bir öncelik olmuştur (Sigmund 
Freud'un yeğeni Edward L Bernays ve 20. yüzyılda sigara içmenin başlaması gibi). 


Damıtma fabrikalarından satan mağazalara (en azından büyük ölçüde sosyalleşmiş ülkelerde) Yahudilerin 
işlettiği ve gizlice sert uyuşturucu kaçakçılığı kaynağı olarak kullandıkları barlara, tavernalara ve kulüplere kadar 
tüm içki endüstrisi, kölelerinin onları oraya itmelerini sağlıyor. gençliği yozlaştırmak. İçki endüstrisi, hem 

alkollü 'içecekler' şeklinde diğer yasa dışı ve yasal ruh yok edici maddelere (esrar; hangi biçimde olursa olsun 
her türden sert uyuşturucular) ciddi bağımlılığa açılan kapıdır. 


Bu heyecan peşinde koşan kendi kendini kirletme ve kendini yok etme pratiğinin güzelleştirilmesi, 
uyuşturucular, uyuşturucuların tipik olarak uyandırdığı duyumlar ve genel olarak sosyallik arasında yanlış 

bir ilişki yaratma aracı olarak kasıtlıdır, öyle ki zamanla çeşitli şeyler yapmak sosyal bir norm haline gelir. 
'sosyal kişi' olarak nitelendirilmenin gerekli bir koşulu olarak uyuşturucu kullanmak, bunu 'sosyal parya' olarak 
nitelendirmemek ve damgalanmak. Yahudilerin medyada reçete ettiği ilaçlar tipik olarak vücudun genel 
olarak yozlaşmasına ve zayıflamasına yol açan ve aynı zamanda östrojenik olup, kişiyi kadınsılaştırmak için 
daha fazla östrojene neden olan ilaçlardır (şerbetçiotu içeren alkol, dünyadaki en östrojenik bitkidir ve 

esrar). kadınlaştırıcı bir madde olmak). 


Bu konuyla ilgili daha fazla ayrıntı için yazarın "Anti-Alcohol: Purging the Poison" adlı çalışmasını okuyun. 
"Uyuşturucuya karşı savaş"ın yaratılması ve polis devletinin inşası, aynı zamanda, "emniyet ve asayiş" sağlama 
bahanesiyle, Yahudilerin silahsızlandırılmasını kamuoyu nezdinde meşrulaştırma aracı olarak 

Yahudilerin bir tasarımıydı. nüfus ve onların Yahudi'nin demir ökçesi altındaki nihai boyun eğdirilmesi. 

Zehrin Yahudi aracılığıyla dağıtılması, onun tarafından, beyaz ırka karşı mümkün olduğu kadar etkili bir darbe 
alabilmeleri için tüm yaşam biçimlerini kapsamayı amaçlıyor. Bu nedenle zehirleri şu yollarla dağıtmaya 
çalışırlar: hava; su kaynağı; besin kaynağı ve atmosfer yoluyla elektromanyetik alanlar biçiminde daha ince 
seviyelerde, böylece hedeflerine (beyaz ırk) organizmalarının zehirlenmesi ile her seviyede yardım edilir. 
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Gıda tedariki ile ilgili olarak, özellikle kendi şirketleri Monsanto aracılığıyla ürettikleri genetiği değiştirilmiş 
gıdaların kullanımı, çocuklarda kanser durumları ve her türlü hastalık ve gelişimsel anormallikler 

yaratmanın yanı sıra gıda tedarikini kontrol etmek ve böylece bağımlılık yaratarak insan popülasyonlarını 
kontrol etmek saçma bir şekilde ölümün, yıkımın tohumları olan yaşam tohumlarını almaya devam etmek için 
birincisinin yahudi kontrolündeki şirketlere geri dönmesini gerektiren sonlandırıcı tohumlarda ("Yıkım 
Tohumları", Jeffrey M Smith). Bu cadıların yiyecek olarak pek de nitelendirilmeyen zehir demlemesine, 'yiyecek' 
adı verilen ve Yahudi işgali hükümetinin düzenleyici kurumları tarafından 'insan tüketimine uygun' kabul 
edilen maddenin içine katılan sayısız kimyasal katkı maddesi ekleyin ve 'yiyecek' bir gıda haline gelir. nüfus 
üzerinde daha da zararlı bir etkiye sahip olan daha da güçlü zehir, bu, Yahudilerin rafine şeker ve nişastadan 
'gıda' adı verilen kimyasallaştırılmış maddeye kadar ifade edilmemiş niyetleri olduğundan, tedarik zincirinin 
tüm aşamalarında Yahudi tarım ve gıda endüstrisi sistemi hakaret ekler. Nüfusun genetik-ruhsal olarak 
bozulmasını en üst düzeye çıkarmak için hat boyunca neredeyse saptanamayan dozlarda zehir ekleyerek 
yaralanmaya, ancak ruha asla zarar veremezler ve böylece sonunda kendilerini alt üst ederler. Yiyecek sorunu 
açısından, "Sağlıklı Yaşam" kitabında ve ayrıca "Übermenscheit: Süpermen Olun" yazarının el kitabında 
belirtilen tavsiyelerin çoğuna uyulması tavsiye edilir. 


Hava beslemesi sadece fabrikalardan ve çiftliklerden bitmek bilmeyen kimyasal parçacıklı madde 
fışkırmasıyla değil, aynı zamanda soykırım gündemlerindeki Yahudilerin genel amacı olan çoğu insan için 
tespit edilemeyen zararlar yaratan kimyasal yollar ve elektromanyetik alanlar tarafından da tamamen 
kirlenmiştir: zaman, para ve çaba açısından minimum maliyetle minimum tespitle nüfusa maksimum zarar 
- saf ihtiyatlı hesap, oyun teorik hesaplamalarına ve yahudinin geleneksel işleyiş tarzı olan hiper-rasyonel 
mikro yönetime uygun bir araç ve sonuç hesabı. Ağır metal nanopartikülattan (alüminyum; baryum; 
stronsiyum, vb.) oluşan chemtrails rutin olarak aşağıdakilere püskürtülür: 


1) atmosferin soğumasını sağlayarak havayı manipüle etmek; 


2) mahsul verimini manipüle eden ve potansiyel olarak kıtlık ve sel yaratan bu gerçek sayesinde; mahsul 
tahribatı; bulutları belirli alanlardan uzaklaştırarak kuraklık ve elektromanyetik alan teknolojisi HAARP 

dizileri (“Melekler bu HAARP'ı oynamıyor", Nick Begitch) ile birlikte çalışan orman yangınları vb. 

sivrisinekler için zehir püskürten daha geçerli ve elle tutulur soykırım teknolojileri, 50'li yıllarda DDT'nin 
çocuklara püskürtülmesi gibi mahallelerde su kaynağına bulaşan ve halkın solunum sistemine solunarak kanser 
ve diğer hastalıklara neden olan mahalleler arasında (mazeret veya gerekçe). 


Bulaşmayı önlemek için, mümkünse yoğun nüfuslu alanlardan uzaklaşmalı ve evinin pencerelerine, ilaçlama 
sırasında pencerelerin kapalı olmasını sağlayan filtreler koymalı ve dışarıdan evine giden tüm klima 

kanallarını tıkamalıdır. püskürtme zamanı. EMF alanlarından kaçınmak için, belki de metal bir minibüste 

veya otobüste ya da içi metal kalkanlı ve/veya elektromanyetik alanları tamponlamak için kurulabilecek paneller 
bulunan sağlam beton bir binada yaşama seçeneği; pahalı olmalarına rağmen özel elektromanyetik alan 
tamponlama giysileri (gümüş lifler içeren) de bir seçenektir. Su temini, yiyecek ve havaya ek olarak yaşamın 
olmazsa olmaz koşulu olan üçüncü ortamdır: Yahudiler bu ortamı, beyaz nüfusu florürle kirleterek (bir 

sıçan kişi) klor (bir kimyasal savaş ajanı) ve Yahudi hükümetinin su arıtma tesislerinde görünüşte 

filtrelenen diğer her türlü kimyasal. Kara veba, su kaynağı ortamını yayılma yolu olarak kullandı ve 

Yahudi kabalist Sabetay Sevi ve takipçilerinin veba kurbanlarını sulara atmasının bir sonucuydu. 
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Avrupa şehirlerinin su temini ve onu beyaz nüfusa yayan enfekte fareleri bölgeye getirerek vebayı başlatarak. 


"Übermenscheit: Süpermen Olun" bölümünde tartışıldığı gibi kontaminasyonun çözümü, mümkünse 

yalnızca damıtılmış su tüketmektir, aksi takdirde ters ozmoz suyu ve son seçenek olarak yüksek oranda 
filtrelenmiş musluk suyu: önce kaynatıp ardından seramik filtre kullanarak süzmek, vb. Çiğ su tüketimi de bir 
seçenektir, ancak gece chemtrails ilaçlaması yapılabilir. Yaratıcılık hareketinin dört aşamalı programı 

şu şekildedir: sağlam bir toplumda, sağlam bir vücutta sağlam bir zihin, sağlam bir çevre gerektirir, aksi halde 
toplumun bireysel üyeleri, toplumun sağlamlığına bağlı olarak hayatta kalabildikleri takdirde, eninde 
sonunda yok olacaklardır. . Bu varoluş ilkesi, Yahudi tarafından anlaşılır ve Yahudi, doğal ve yapay çevre 
koşulları ile insan popülasyonları arasında var olan nedensel ilişkileri bilir; öyle ki, Yahudi, doğal 
ekosistemlerde (yaşam sistemleri 'biyo-sistemler') kasıtlı olarak entropi yaratır, öyle ki yaratır. ölüm 

sistemleri 'anti-biyosistemler'. 


Böylece çevreyi kirletiyor; jeopatik olarak mimari olarak düzenlenmiş (yuvarlak yapılar değil kareler) yapılar, 
meskenler yaratır ve toplumları ahenksiz bir enerji akışı yaratan kare bir ızgara modeli boyunca planlar, böylece 
nüfus uyumsuz bir atmosfere maruz kalır ve bu nedenle kötü sağlık sonuçlarına maruz kalır. 

Yeryüzünden ve nükleer atıklardan sürekli mineral madenciliği, Yahudi mühendislerin çevre tahribatının sayısız 
diğer örneklerinden sadece ikisidir. Çoğunun Yahudi olduğunu ve dolayısıyla bu endüstrilerin arkasındaki itici 
güç olduklarını ve yalnızca bencil kâr için değil, beyaz nüfusa ve onların topluluklarına karşı özel sektörü 
suçlayarak örtülü bir saldırı için olduklarını kabul etmek için ana hissedarın izini sürmek yeterlidir. halktan haklı 
olarak düşmanca bir tepki aldıktan ve hatta kendi yarattıkları kaosa karşı çıkan çevreci hareketlere önderlik 
ettikten sonra, kitleleri kandırarak ve kendi siyon hükümetlerini başarıya ulaştırmak için çalışarak 

sorunları çözmek. Gerçekten de, Yahudilerin neden olduğu çevre bozulmasını daha da vurgulamak için, 

Yahudi rockefeller'lara (gerçek adları rosenfelder, kendilerini gizlemek için adlarını İngilizceye çevirirler) 

ve Henry Ford'a araçlarda bitkisel gazahol yerine benzin kullanması için baskı yapmalarına bakmak 

yeterlidir. Motorlu araç endüstrisini kontrol etme ve şirketlerine bağımlı hale getirme aracı olarak hurdalar 
Kendilerinden petrol ve gaz satın almayı gerekli kılarak ve süreçte çevreyi tahrip etmenin bir yolu olarak 
sonuçta insan hareketinin kontrolünü sağlayan standart yağ insan ve çevre sağlığını bozmaktadır. 


Yahudilerin sahip olduğu tüm özel teknikler boyunca, kara büyü çifte bağ olarak, halkı yapılan şeyin şu olduğuna 
ikna etti: 


1) ya kamu yararına yapılmış ya da 


2) özel sektördeki bir 'şirketleri' suçlamak (başlangıçtan beri işlevsel bir sistem yaratmış olan beyaz nüfustan 
devraldıkları devlette güçlerine rekabet haline gelen şey). Böylece, beyaz nüfusun bahtsız aldatılmışları, 
Yahudilerin başkalarına yaptıklarından sorumlu tutuldu ya da Yahudi entrikalarının ve hilekârlığının günah keçisi 
haline getirilerek kendi liderlerine karşı şiddete teşvik edildi. 


Yahudiler tarafından tersyüz edilen hukuk sistemi, onların bilinçlerinin bir tahminidir, tabiri caizse 
'kodlama'dır. Beyazların yarattığı hemen hemen tüm ülkelerdeki mevcut hukuk sistemi, onların beyaz 
toplumları yıkan mafya tarzı ve devrimci taktiklerinin ve aynı zamanda ticari bağlantılarla güç elde etmeye 
ve yahudiyi krala oynamanın bir sonucudur. tefecilik ve kralı elde etmek 
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beyaz seçkinlerle karışarak ittifaklar yaratarak ve beyaz toplumların mevcut hiyerarşisini yükselterek borca 
girmek. Bu yasal sistem her zaman komünist modeli takip eder: cumhuriyetlerde ve demokrasilerde onu 
paravanlarının arkasından kontrol eden bir grup hahamla birlikte bir kehilla modeli ve eğer bunu 
başarabilirlerse, daha teokratik nitelikte bir Sovyet modeli. Yargıçların, İsrail'e özgü bir kanundan ziyade, stare 
decisis (içtihat doktrini) ve rasyonel karar (yargıç, kanunun Yahudilere faydası varsa geçmişteki emsalleri geçersiz 
kılarak yaptığı) temelinde karar verdiği bugün İsrail'in durumu. Manu kanunu veya Roma'nın codex justinianus'u 
gibi Aryan. Yahudi oligarşisinin çekişmeleri ve safsataları, onların kişisel yargıları ve çıkarcı güdüleri, Yahudi- 

disi sisteminde, yükümlülükler sisteminde en üstün hüküm süren şeydir. "hukuk sistemi" ya da "adalet 

sistemi" denilen silah ucunda uygulanan yasaklar ve izinler, kendilerini "yahudi" biçiminden türeyen farisilerin 
sayısız ve sınırsız yazılarında kodlanan yahudinin kaotik, şeytani ruhunun dışsallaştırılmasından başka bir şey 
değildir.' yeryüzünün efendisi olan kolektif bilinç. 


Herkese hizmet etme bahanesiyle kendine hizmet ediyor ve bu süreçte, tüm organik yaşamın doğal eğilimlerini 
birbirine karıştırmaya devam eden, yaşam güçlerini boğan ve boğan, giderek daha büyük bir uyumsuzluk yaratıyor. 
Örümcek ağı kanunlar, tüzükler, oranlar (hakimin yaptığı kanunda karar gerekçeleri) ve genel olarak Yahudi 
olmayanlarla ilişki düzeyinde bu sistemin işlevlerini yöneten bir kolektif olarak Yahudiler tarafından paçayı 
sıyırabilecek her şey aracılığıyla , onları etkileyen ve Yahudi olmayanları bir biyoenerji kaynağı olarak kendilerine 
bağlamaya çalışan, tabiri caizse daha yüksek boyutta 'örümcekler' ile fiziksel alemde örümcekler olarak hizmet 
ediyorlar. Yahudilere hizmet etmek, beyazlara pratik olarak zarar vermeyi ve onları fiilen "haydutlar" haline 
getirmeyi gerektirir, sadece beyaz soykırım sistemine hizmet eden "iyi goyim" olmaları ve orantılı olarak parasal 
olarak ödüllendirilmeleri (hem Hıristiyan hem de liberaller bu yararlı Yahudi kategorisine girerler) durumu 

dışında. yahudinin aptalı, özellikle hıristiyanlar). 


Spesifik terimlerle beyazlara zarar vermek şu anlama gelir: onların adil yargılanmasını reddetmek (bir beyaz 
adamın 'suç' olarak tanımlanan bir şeyi işlediği durumlarda, ona ortalama olarak beyaz olmayanlardan çok 

daha ağır cezalar verilir); hukuk sistemini bir kılıç veya kalkan olarak kullanmalarının engellenmesi (onların 
başkalarını kovuşturma, sanal bir 'gösteri yargılaması" dışında en resmi anlamda veya suçlamalara karşı kendilerini 
savunma ve yasal haklar elde etme dışında) yahudi ya da mason avukatlardan oluşan bir seçkiye sahip olan ve 
yalnızca çok fakirlerse görünüşte ücretsiz olarak yasal temsil alabilen ve yine de bir avukat için yasal ücretler alan 
bir avukat şeklinde temsil hükümet tarafından finanse edilen pettifogger); hukuk sistemi beyazları 

temsil etmiyor ve açıkça beyaz olmayanlar lehine önyargılı ve sonunda Yahudi gücünün artması yoluyla açıkça 
beyazlara karşı önyargılı, öyle ki beyazlar kendi ülkelerinde neredeyse tamamen güçsüz hale geliyor ve 
kendisine 'nukuk' denen şeyden hiçbir koruma almıyor. ' ve böylece, yasal sistemin tüm seviyeleri, 

beyazlara, sürekli daralan olukların dışına en ufak bir adım atmaları halinde, ücretli köleliklerinde ve 

enerjik olarak 'yahudi'ye' hizmetlerinde koşmaya zorlandıkları takdirde, zulmetmek ve kovuşturmak için istihdam 
edildi. Besin kaynağı. 


Hukuk sistemi önyargısının bir sonucu olarak beyaz olmayanlar, beyaz toplumu yıkmaya teşvik ediliyor ve 
beyazlar sansürleniyor, susturuluyor ve silahsızlandırılıyor, böylece beyaz olmayanlar tarafından kendilerine 
karşı uygulanan soykırıma karşı kendilerini savunamaz hale geliyorlar. Yahudi olmayanlar için Yahudi 

yasasının Üstü kapalı ve nihayetinde alenen kurulması, yani noahide yasaları, Yahudi yasasına uyulmasını veya 
sonuç olarak birinin kafasının kesilmesini talep eden hukuk sisteminde Yahudilerin üstünlüğünün bir başka 
işaretidir. bunların ihlal edildiğinin bilinmesi, bunun ciddiyetinin kanıtı, sovyetler birliği'nde bir kolektif olarak 
yahudileri eleştirmenin veya konuşmanın cezası, vurularak öldürülme (ölüm cezası) ve yaygın casus yahudi 
cemaatinden ve onların tüm shabbo goyimlerinden (hristiyanlar; komünler vb.) oluşan ve bu sayısız kuralı ve 
sayısız yasayı, tÜZÜğü, vb. gayrı resmi olarak uygulamaya hizmet eden ağ. yahudi yüksek mahkemesi tarafından 
oluşturulan 
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toplumları üzerinde bir haham gibi başkaları hakkında yargıda bulunan yargıçlar. Böylece 'yasa' denilen 
şeyin sapkınlığı ve çifte standardı görülebilir. 


Yahudilerin 'nihai hedeflerine' ulaşabileceklerini varsayarsak, yasa neredeyse kesinlikle çağdaş 
(güncel) teokratik bir entropi sistemi olacak ve Yahudilerin hemen hemen her şeyden paçayı 
sıyırmasına ve beyazların biyolojik bir grup olarak yok edilmesine ve karışık kalabalık, yahudi 
despotların demir ökçeli infazcıları altında köleliğe mahküm edildi ve bir demir çubukla yönetildi. 
Yahudilerin yönettiği hükümet sistemi, gücünü belki de bu dünyadaki kaosun ilk hareket edenleri 

olan şeytani güçler aracılığıyla alıyor. Her ne olursa olsun, ortalama bir insan tarafından anlaşılabilecek 
şey, yalnızca zihin kontrolüne tabi olan Yahudi'nin ana güç kaynağının para sisteminin kontrolü, aslında 
kısmi rezerv bankacılığına dayalı fiat para biriminin icadı olduğudur. tefeciliğe dayalı bir kredi sistemi. 


Yahudi, borçlanarak başkalarının mal ve hizmetlerinde hak elde ederek, devletlerin ve 

milletlerin hükümdarı olan bazı seçkinlere (krallar vb.) Yahudiden borç alarak daha büyük 

zenginlik vaatleri sunarak güç elde eder. Böylece, borçlu ulusa olası bir yabancı işgali tehdidi veya 
borçlunun ödememesi durumunda itibarlarının zedelenmesi yoluyla, Yahudi, yalnızca vergilerin 
toplanması şeklinde de olsa, ulusun toprakları ve malları üzerinde hak iddia eder. kendisi için maliyetin 
bir yüzdesini alıyor. Kralların ve daha sonraki dönemlerde devletin halka uyguladığı fiilen ücretli 
kölelerin nüfusuna uygulanan vergiler, onları yaşamak için ödemeye mecbur bırakıldıkları için 

eski dünyadaki kölelerden daha kötü köleler haline getiriyor. 


Bu, yahudinin aslan payını kendisine alırken ve ekonomik sistem üzerindeki kontrolüne dayalı olarak 
kitleler üzerinde güce sahipken, Yahudi olmayana empoze ettiği işe bağımlılık mekanizmasıdır 

-her ne kadar üzerinde tam bir kontrole sahip olup olmadığı tartışılabilir olsa da. Julius Evola'nın 
"ekonominin şeytanı" olarak anmasının nedeni budur; halkın hayatta kalmasına ve devam etmesine 
hizmet eden ekonominin hayatta kalmasına bağlı hale gelir, böylece ekonomi daha yüksek bir amaca 
hizmet etmez. kendi özü: devletin ve onun denetlediği kişilerin - "fiat productio pereat homo" 
organizmasının gelişimi veya mükemmelliği için değil, üretim adına üretim. 


Kısacası araç amaç haline gelir ve amaç (Beyaz ırkın kolektif bilinci), dünya üzerinde pazarları 
genişletmek, 'dış yardım ve ticaret' yapmak ve böylece ekonominin şeytanını metastaz yapmak adına 
araç haline gelir. Vergilendirme, halkı boyun eğdirir ve onları sonsuz bir boyun eğdirme zincirinde 
tutar, böylece onlar, değeri yalnızca ekonomik olan ve borsada çok sayıda alınıp satılabilen ekonomik 
araçlar veya 'insan kaynakları' düzeyine indirilir. sığır veya 'goyim'. Para sistemi efendi olur ve 

onu kontrol eden yahudi perde arkasındaki efendi olur. 


Çalışmayı reddeden serfler, kendilerine çalışma ve tüm yaşam enerjilerini, kısaca yaşamlarını 
zorunlu işlere harcama zorunluluğunu yüklediklerinden, geçim masraflarını karşılayamaz hale 
gelirler ve böylece açlığa ve evsizliğe mahküm edilirler. gereksiz, alakasız çabalar, çarkta koşan ve 
hiçbir yere gitmeyen bir fareden farksızdır. Kişinin çalışma kapasitesi sona erene kadar sürekli ve 
sonsuza dek çalışma yükümlülüğü, Yahudi vampirlerin daha yüksek gelişmeleri için gerekli araçları 
(zaman, para ve çaba) halktan çaldıkları ve enerjilerini vampirleştirdikleri mekanizmadır. Para, insan 
biyoenerjisinin soyut bir temsilinden başka bir şey olmadığı için, bir başkasının işi üzerinde hak iddia 
ettiği için, onu bir başkasına vermek onları verene karşı yükümlülüklerini bağlar ve tüm paraya sahip 
olan, veren olur. önemli olanın yalnızca bir soyutlaması olanın, onun için sahte veya sahte bir 
değerin vericisi. 
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gerçek, somut değere sahip olan, yani bir 'işçi' düzeyine indirilmiş hissedebilen varlığın yaşam enerjisidir. 


Yahudi, çeşitli bahanelerle servetini büyütmek için her türlü yolu bulur: kutsal aldatmaca 
tazminatlarından borsa kumarına ve içeriden bilgi ticaretine; adil rekabet ihlallerine (birleştirmeler ve 
yıkıcı fiyatlandırma), bağımlılık yapan her şeyin satışına (uyuşturucudan pornoya ve fuhuşa); kontrol ettiği 
medyayı, naif kitlelerin zihinlerini kirletip indirimli fiyatlarla malları satın almalarından önce hiç talep 
edilmeyen mal ve hizmetlere talep yaratmak için kullanır ve böylece fiyatın ne olacağını önceden 

bile bile servet elde eder. ve yoktan zenginlik yaratma aracı olarak Yahudi olmayanların servetini 
biriktirdikten sonra fiyatların artması. Bu, (son yıllarda hegemonyaları altına alınan) Yahudilerin 
kontrolündeki hükümetlerin şirketlere tarifeler ve denetimler dayatıyormuş gibi görünmesi ve kendi 
sektörlerini muaf tutarken suçu özel sektördeki beyazların üzerine atması ve dolayısıyla hükümeti kendi 
çıkarlarında kullanması ile birlikte çalışır. rekabeti bastırmak için düzenleyici kapasiteye sahipler 

ve sonunda hükümetin kendisi içinde asimile etmeyi ve 'zion' adı verilen uluslararası bir kölelik sistemine 
geçmeyi amaçlıyorlar. uydurma bir diyalektik içinde 'kapitalizme karşı mücadele' kisvesi. 


Kaçınılmaz durgunluklar, depresyon ve savaşlar (savaş döngüleri, barış döngüleri), Yahudi olmayanların 
-sistemin canlı araçlarının- beslendiği ve yamyam ziyafeti için Yahudilerin gümüş tepsilerinde sunulduğu 
diyalektik bir kıyma makinesi işlevi görür. Yahudilerin soykırım gündemlerini kolaylaştırmak için 

ekonomik sistemi kullandıkları ek bir araç da, özel işletmelerin beyaz olmayan işgücünü indirimli olarak 
kiralaması: 1) beyaz nüfusa karışmak ve/veya beyaz nüfusla savaşmak ve/veya onları öldürmek ve 2) 

bencil diplerine hizmet etmek için daha fazla vahşi ithal etmek. beyazları işsiz ve evsiz ve atalarının 
anavatanlarında giderek güçsüzleşen bir grup haline getiriyor. "Kapitalistlerin açgözlülüğü" kisvesi 

altında beyazlara yönelik bu grev, onların servetini ve yaşam kalitelerini düşürür, bu da doğum oranını 

ve genel sayıları düşürür ki bu, Yahudilerin getirmeyi amaçladığı güçsüzleştirme ve soykırımsal silme sarmalıdır. 


Dolayısıyla ekonomi, her şeyin şeytanı ve efendisidir, kendisinden başka kimseye sadakati olmayan 
uluslararası Yahudi fahişenin yönettiği canavardır. Ekonominin çökmesi veya çökmeyi beklemesi 
nedeniyle, savaş tamtamları çalınır ve Yahudilerin yarattığı veya kontrol ettiği ulusların veya ulus 
gruplarının düşmanı yoksa, Yahudiler medyalarını planladıkları iddia edilen bir düşman inşa etmek için 
kullanırlar. kontrol ettikleri ulusa kaos ve/veya zarar verirler ve böylece ulusu savunmak veya ulusun 
gerçekte somut bir temeli olmayan genellikle anlamsız soyutlamalar olan ilkelerini korumak adına 
'düşmana' saldırmayı haklı gösterebilirler: 'insanlık'; "eşitlik"; 'aşk' vb. Hedeflenen düşman ulustan 
toprak ve kaynak elde etme savaşları olan bu savaşlar sürecinde, Yahudi, muhtemelen nesiller önce yerli 
halkla karışmış ajanlarını (melez melezleri) yerleştirerek mümkün olduğunca çok kaos yaratır. ; 
skolnikler veya jews' de jure halakhic yasaya göre) ve etnik milliyetçi hükümetlere karşı komünist 
devrimlere önderlik etmelerini sağlamak ve uluslararası orduları ve paralı askerleri, birleşmiş 

milletler, nato veya özel şirketler veya diğer uluslar aracılığıyla 'bastırmayı' meşrulaştırabilecekleri 
üzerinde kontrole sahip olmak. 


Savaşın kıyma makinesi, uluslararası yahudinin eliyle, kendi denetimli medyalarında çaldıkları melodiye 
göre döndürülüyor ve saf ve aptal kitleler, kendilerini gübreye indirgemek ve ruh enerjilerini dünyaya 
iletmek için hevesle savaş makinesine atlıyorlar. Onu vampirleştiren Yahudiler. Yahudilerin şimdi purblind 
kitlelere karşı açtığı savaş, üniformanın ten rengi olduğu sözde 'ırk' savaşıdır. 
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Beyaz adam, kendisinin ve akrabalarının hayatta kalmasına değer verdiğini varsayarsak, bu girişimde 
savaşmalı ya da ölmelidir. Yahudilerin beyaz ırkı yok etmeye yönelik silah cephaneliğindeki son ama kesinlikle 
en önemli şey, yukarıdakilerin tümünü kaplayan ve onların çalışmalarını ve etkili olmalarını sağlayan zihin 
kontrolü silahını kullanmalarıdır: çünkü Yahudiler kurnaz satıcılar ve şovmenler (eğlenceli tiyatro oyuncuları) 
olmadan değerli bir şey sunuyormuş gibi davranan başkalarının bölgesini işgal ederse, ev sahiplerini asla 
girmelerine izin vermeye ikna edemezler ve sahte hediyeleriyle onları asla baştan çıkaramazlardı. Başkalarının 
bilinçli zihninin manipülasyonu, Yahudilerin sahip oldukları gücü, kendi güçlerinin kendi kendine hizmet 
amaçları için ve başkalarının çıkarlarına ve hayatta kalmalarına karşı kullanılan zihin gücü olduğu 
söylenebilecek şekilde elde etme mekanizmasıdır. Yahudi olmayanların uzun vadede Yahudi olmayanların 

bir grup olarak yok edilmesiyle sonuçlanması. Bu tanım gereği 'kara büyü'dür ve bu yahudinin 

gücüdür. 


Yahudinin zihin kontrolü şu şekillerde gelir: 
1) bilinçli zihin üzerinde doğrudan etki ve 


2) Yahudi olmayanların bilincine düşünceleri/fikirleri sokan araçlar olarak semboller ve belirteçler 

yoluyla dolaylı etki, öyle ki onların doğal organik düşünce süreçleri Yahudi için faydalı ve Yahudi olmayana, 
özellikle Beyaz adama zararlı olacak şekilde değiştirilir. Yahudilerin hem nesnel olarak hem de Yahudilerin 
güç dinamikleri anlayışında en büyük tehdidini oluşturan kişi. İlişkin 


1) zihin üzerinde doğrudan etki yahudi, hedeflerinin bilincini manipüle etmek için kara büyü (psiko/telekinezi; 
zihinsel etki; uzaktan eylem; hipnoz; NLP-nöro-dilbilimsel programlama) kullanır ve (yazarın tahminine göre) 

bir çeşit güçle çalışır. ikincisinin fiziksel olmayan varlıkları, dünyevi düzlemde belirli durumları, özellikle de beyaz 
soykırım gündemini ve yahudileri ikincisini köleleştiren ve sömüren araçlar olarak kullanarak Yahudi 
olmayanların biyoenerjisinin vampirleştirilmesini tasarlamak için Yahudiler aracılığıyla çalışan fiziksel 

olmayan varlıklar. Elektromanyetik alanları ileten elektromanyetik teknolojiler gibi son yüzyılda doğrudan zihin 
kontrolü amacıyla geliştirilen teknolojileri, belirli hedeflere ulaşmak için (örn. beyazlara karşı nefret 

ve toplumsal kaos yaratma; vergilendirme yoluyla sömürü mekanizması olarak beyazları çelme 

takan ve morallerini bozan suçluluk; dış yardım; emeklerinin meyvelerinin sosyalist hırsızlığı). 


Su kaynağındaki florür ve klor gibi insan bilincini manipüle etmek için doğrudan etkili diğer teknolojilerin ve 
yukarıda bahsedilen sayısız diğer zehirlerin kullanımı da, bilişsel yeteneklerini düşürerek ve onları uysal koyun 
seviyesine indirerek halkı aptallaştırmak için kullanılır. beyazlara karşı çok uçlu bir saldırı olarak bu amacı 
gerçekleştirmek için birbirleriyle birlikte çalışan, poseidon'un trident'i beyaz halkın içine sürekli olarak saplanıyor. 


2) Zihin kontrolünün dolaylı biçimleri, daha doğrudan niteliktekilerle birlikte çalışır, ancak bu bir bakıma 
yapay bir ayrımdır, çünkü onlar da bilinç üzerindeki etkilerinde iletişimsel biçimler (sembol; metin; sözel ve 
beyazlara karşı kendi kendini yok eden belirli fikirleri veya düşünce biçimlerini bilinçlerine aşılamak için 
kullanılan yazılı söylem; çeşitli memler ve imgeler vb.); düşmanları beyazlara zarar vererek ve beyazlara 
'herkese ve muhtelif' yardım ediyor olarak temsil edilen fikirleri ileterek sonuç olarak beyazlara zarar vererek 
Yahudilere bir üstünlük duygusu vererek kendilerine zararlı ve Yahudilere yardımcı oluyor. Beyaz olmayanları 
kurban olarak tasvir etmek ve beyazların kötülüğünü ima etmek (çünkü bir kurban bir kötü adam anlamına 
gelir) ve ayrıca beyazların sahte tarihsel anlatılara dayanarak hak etmedikleri ve kazanılmamış büyülü bir 
ayrıcalığa sahip olduklarını ima etmek gibi örnekler. 
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Günlük yaşamda bu anlatıyı ima etmek için iletişimsel işaret ve sembollerin kullanımı, bu anlatıları 

beyazların bilincine yerleştirmeye devam etmek için kullanılır; gamalı haç gibi semboller ve onun "kötü olan", 
'nazi' ve sarı 6 köşeli yıldızın sembolü, beyazların kötülüğünü ima eden başka bir şey. Yahudilerin zihin 
kontrolü, kendi içinde beyaz soykırım gündemini içeren üstünlükçü gündemlerinin hizmetindedir, ikincisi 
yahudinin zihninde ikincisi, birincisinin gerekli bir koşuludur. Yahudilerin zihin kontrolü ayrıca alt bölümlere 
ayrılabilir. 


1) din; 2) eğitim ve 3) hepsi aynı kanserli fikirleri beyaz kitlelerin bilincine yayan medya, sadece 

antagonizma görüntüsüyle hareket ediyor, ilki (din) Yahudiler tarafından halkın 'geleneği' olarak 

tutuluyor olsa da yahudinin evrenselci/eşitlikçi dünya görüşüne ve nihai amacına hizmet eden ab initio 
(hıristiyanlık; hinduizm; budizm; islam vb.) bu fikirlerin Yahudiler tarafından icat edilmesine dayanıyordu. Ana 
akım dinler, laik okul sisteminin ve kısmen laik (artık ağırlıklı olarak) medyanın sözde 'ilerlemeciliğine' (olumlu, 
gerçekte olumsuz anlamda) karşı oynanırken, Yahudi, ilerlemeciliğin istenmeyen doğasının, Yerleşik 
muhafazakar orta sınıf, onları daha acil bir şekilde kiliselere iter, böylece laik tarafın yalnızca daha 
küçültülmüş bir versiyonu olan kilisenin zihin kontrolüyle aynı hizada tutulabilmeleri için zamanla kademeli 
olarak toplumu Yahudi'nin istediği yere taşır. yani dünya üzerindeki siyon hükümetlerine ve Yahudilerin 
akılsız serf kastı olarak Yahudilere hizmet eden nüfusun melezleştirilmesine doğru gitmek. Yahudi mason 
Lenin'in dediği gibi: "Bana sadece çocukları verin" - okul sisteminin ilerlemeciliği, gençlerin 

zihinlerine silinmez bir şekilde eşitlikçi beyaz karşıtı ideolojinin koşer damgasını vurmak için tasarlandı. birkaç 
nesil, (Yahudilerin kendi örtmece tabirini kullanırsak) goyim'i Süleyman'ın mabedinin duvarındaki tuğlalara 
kökten "şekillendiriyor". 


Yahudinin klasik şartlandırma yoluyla halka dayattığı ilerlemecilik, 3. Reich'ta 'entartete kultur' olarak 
adlandırılan ve bugün neo-iberalizm/bolşevizm/kültürel Marksizm olarak adlandırılan ve yahudi tarafından 
aşındırmak için toplumsal bir yozlaşma mekanizması olarak tasarlanan şeydir. toplumlarının bütünlüğünü 
aşındırarak ve uyumlu belirlenmiş azınlıklar tarafından ele geçirilmesini sağlayarak (yahudi ve onların 

üçüncü dünya melez köleleri: araplar; doğu kızılderilileri; çinliler vb.) genetik bir temelde halk; Faaliyetlerini eve 
odaklayan ve çocuklara ve yaşlılara bakan bir anne ve eş olarak kadının doğal rolünü yok eden 

feminizm, kadının enerjilerini patolojik annelik biçimlerine kanalize eder: bürokratik servetin yeniden 
dağıtımı yoluyla üçüncü dünya beyaz olmayanlara bebek bakıcılığı yapmak yahudi işgali hükümet 

sisteminde JOG) komünist bir aparat ('apparatch-chick') olarak; insan için, dikkatlerini ırklarının koruyucusu 
ve savunucusu olarak doğal rollerinden patolojik biçimlere kaydıran bir kültür yaratmak: multikult'a karşı 
çıkmaya çalışan ırklarının daha sağlıklı fikirli temsilcilerine karşı multikult'u korumak; enerjilerini brüt kazanç 
birikimine odaklamak (liberterlik); Kadın düşkünü hedonistler olarak ve atletik faaliyetlerle (bisiklet vb.) kendi 
kendine yetme/kontrol (demiurge'nin karşı koyan güçlerine direnme iradesi) ve kendilerini genetik düzeyde 
bozarak daha yüksek potansiyellerinin yıkımına neden olurlar (beyin hasarı ve yüksek yeteneklerini köreltme 
ve zehrin yoluyla yok etme yoluyla) yahudi trafiği). Özellikle Hıristiyanlıkla ilgili olarak ve aslında bir bütün 
olarak ana akım dinde mevcut olan şeyle ilgili olarak, 'kurtuluşçuluk'un zihin kontrolü zorlanır, yani bir inanca 
bağlı olanların rasyonel zihinlerinin devre dışı kalması ve yaşamaları için bir dış otoriteye güvenmeleri 
anlamına gelir. tamamen kasıtlı bir cehalet ve gerçekliği inkar (bilişsel uyumsuzluk) durumunda 

yaşamları; tamamen duygusal bir durumda veya alternatif bir durum olarak 
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bilinçlerinde ("İsa!"; "o senin günahların için öldü"; "seni yargılama"; "öbür yanağını çevir") çeşitli kelime, deyim 
ve imgelerle (kazılmış ya da yok) eşleştirilmiş en fazla belli bir duyguya sahip bilinçsizlik. ; "ceasar'ın olan şeyleri 
ceasar'a teslim edin") öyle ki, vaazlara maruz kalmanın kapsamı (zamanı) ve yoğunluğu (aracı mesajdır) 

gerçek bir zihin kontrollü köle haline gelirler. 


Böylece Yahudi, bir yanda kültürel Marksist solculuğun ilericiliğinde, diğer yanda gerici muhafazakar ana akım 
dindarlığın mükemmel bir kölelik formülü icat etti: zihin kontrolü, dünya kontrolü Jim Keith'in aynı adlı 

kitabı ayrıntıları genişletiyor) Fritz Springmeier'in "How the Illuminati Create a Total Undetectable Mind 
Controlled Slave" ve "Deeper Insights into the Illuminati Formula" kitaplarında olduğu gibi kullanılan 
tekniklerde kullanılır. Böylece Yahudiler, tarihlerinin tamamı boyunca ve bugüne kadar, düşmanlarının 
zihinlerini kontrol etmek için onları kendilerine köleliğe indirgemek ve tek dünya hükümetlerini (küreselleşme) 
gerçekleştirmek için çalışmak için teknikler kullandılar. Yahudilerin kara büyü etkisi, bağlantılı düşünce biçimleri 
ve sembolizmleri ile tüm ideolojilere nüfuz eder, öyle ki, bu ideolojileri okuyarak ve/veya kültürel somutlaşmış 
dersleri ve olayları dinleyerek veya izleyerek bu ideolojilere ortak olurlar, bu düşünceler formlar, kişinin 
bilincine aşılanır ve kişi, zaman ve yoğunlukla maruz kalmayla, Yahudilerin ve onları fiziksel olmayan boyutlardan 
kontrol eden varlıkların etkisi altına girerek, kişinin sahiplenilmesine ve takıntılı hale gelmesine, bağımsız 

fikirli bir varlık olarak boyun eğmesine neden olur. 


Kitle histerisi ve yalnız kaçık katilleri fenomeni, hepsi yahudinin zihin kontrolünün somutlaşmış halidir: tüm 
devrimler; Hiçbir yerden çıkmış gibi görünen savaşlar ve kaos, neredeyse kesin olarak, Yahudilerin 'melekler' 
dediği şeyin -karanlık enerji maddesi, Yahudilerle birlikte çalışan ve belki de en başından beri onların 

yaratıcıları olan boyutlarötesi sürüngen varlıkların- bir sonucudur. başlangıç kelimesiydi ve kelime "-yahudi 

zihin kontrolü ve zihin kontrolü yahudiye aitti: 'bize (elohim) insanı (goyim) BİZİM (çoğul) suretimizde 

yaratalım" - şeytani yaşam formlarının kolektif bilincinin dünyayı köleleştirmeye ve beyaz ırkı soykırıma 
uğratmaya çalışın Beyazlara bilgece sözler: Yahudilere ve onlarla çalışanlara her türlü yoldan ve her şekilde karşı 
çıkın ya da yok olun. 


